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I- ĐỀN THỜ, THÂN THỂ NGƯỜI  

Hôm nay, Chúa Nhật III mùa Chay, Giáo Hội mời gọi ta theo Chúa Giêsu vào 

Đền Thờ. Chúa làm cho sạch Nhà Chúa. Chúa cho ta hình dung lại cuộc biến 

hình của Chúa trên Núi Tabor, nhắc nhở con dân Chúa lột xác đổi mới tư duy, 

thanh tẩy tâm hồn, canh tân đời sống, mặc lấy con người mới hầu xứng đáng 

được hưởng vinh quang Phục Sinh. 

1.1- Tin Mừng tiên báo Thánh Giá Phục Sinh, 

* Gần đến lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su lên thành Giêrusalem. Người 

thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang 

ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi, xua đuổi họ cùng với chiên bò ra 

khỏi Đền Thờ; hất tung tiền của những người đổi bạc, lật nhào bàn ghế của 

họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi 

đây, đừng đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” (Ga.2: 13-16). Nhà 

Cha tôi? Đó là Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã phát biểu như thế khi lên mười 

hai tuổi tham dự buổi phụng vụ tại Đền Thờ, Người không theo cha mẹ về 

nhà, còn ở lai Đền, để cha mẹ lạc con đi tìm. Gặp Người trong Đền, Mẹ Chúa 

trách: “Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người 

đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà 

của Cha con sao?” 

* Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacaria: “Mọi nồi niêu ở Giêrusalem 

và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo binh. Tất cả những 

người dâng hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ 

không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.”  

* Thấy vậy Người Do-thái chất vấn Chúa Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào 

chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Chúa Giê-su đáp: 

“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Họ 

nói: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây xong Đền Thờ này, thế mà nội trong ba 

ngày ông xây lại được sao?” (Ga. 2:18-22).  

* Ba ngày ấy là ám chỉ thời gian Chúa từ cõi chết sống lại.  Đền Thờ 

Chúa sẽ xây lại, là Đền Thờ mới, đã được thanh tẩy, thánh thiện tinh tuyền, 

chính là Đền Thờ Thân Thể Của Người (Ga. 2: 21). Các môn đệ của Người 

nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi 

đây sẽ phải thiệt thân. (Ga. 2: 17). Ấy là Người tiên báo cuộc khổ nạn Người 

sẽ chết trên thập giá: Thánh Giá Phục Sinh. Họ đòi dấu lạ là vì họ không tin 

mầu nhiệm Nhập Thể. 



 

1.2- Tin Mừng nhấn mạnh cần phải có lòng tin 

* Phải được Thánh Thần hướng dẫn dưới ánh sáng Phục Sinh, các 

môn đệ mới hiểu được Thầy mình, mới sáng mắt xác tín Thầy là Con 

Thiên Chúa, Thầy chết  đi và sống lại: “Lúc đầu, các môn đệ không hiểu 

những điều ấy. Nhưng sau khi Đức Giê-su được tôn vinh, các ông mới nhớ lại 

là Kinh Thánh đã chép những điều đó về Người, và dân chúng đã làm cho 

Người đúng y như vậy. (Ga 12,16). Và chinh Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần 

Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ 

làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26) 

* Trong lúc Chúa Giê-su ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có 

nhiều kẻ tin vào danh Người vì họ đã chứng kiến các dấu lạ Người 

làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và 

không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong 

lòng con người. (Ga,2, 13-25). Người biết rõ họ không xác tín. Họ tin chỉ vì 

thấy “dấu lạ”, không phải đích thực đã nhận ra Người là Con Thiên Chúa. Đức 

Giêsu biết rõ ý đồ của dân chúng theo Người là do vụ lợi, nên đã nói với họ 

rằng: “Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các 

ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26).  

* Chỉ cần có lòng tin chân thật, đủ để được người chữa lành. Bà kia 

bị bệnh băng huyết,  bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được 

cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi 

bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, 

Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ 

thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ 

vào tôi?” Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này 

sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt 

Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin 

của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc.5: 28-

34) 

* Cho dù có thấy dấu lạ, họ cũng chẳng tin, họ đòi quan Philatô kết 

án tử hình đóng đinh treo Người trên thập giá: “Có những người đi gặp nhóm 

Pharisiêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. Nên các thượng tế và các 

người Pharisiêu triệu tập Thượng Hội Đồng: “Chúng ta phải làm gì đây? 

Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ 

tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân 

tộc ta.” Tên Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng:“thà một người chết 

thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”. Từ ngày đó, họ quyết định giết 

Đức Giê-su. (Ga 11, 46-53) 

* Chúa Giêsu bảo môn đệ Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. 

Phúc thay những người không thấy mà tin!” Vì Tôma khẳng quyết với các 

bạn: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, không xỏ ngón tay vào lỗ 

đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi không tin.” Tám ngày sau, 

các môn đệ lại có mặt trong nhà, cùng với Tôma. Các cửa đều đóng kín. Đức 

Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo 

Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra đặt vào 

cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Tô-ma thưa: “Lạy Chúa 



 

của con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên 

anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga. 20: 25-29). 

 

II- ĐỀN THỜ TRONG TÂM HỒN TA 

2.1- Chúa Giêsu tuyên bố Người là Đức Kitô sẽ đến trong Thần 

Khí và Sự Thật. Ngồi bên giếng nhà Giacóp, gặp người phụ nữ Samari đến 

kín nước. Chúa Giêsu nói “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Cuộc đối thoại 

bắt đầu: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông 

nước uống sao?” “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói 

với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho 

chị nước hằng sống.” “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy 

ông lấy đâu ra nước hằng sống? Đức Giêsu trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại 

khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ 

trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” 

“Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ… Cha ông chúng tôi đã thờ 

phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới 

chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy 

tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi 

này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng 

tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ 

đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ 

thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm 

những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ 

thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” Người phụ 

nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, 

Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính 

là tôi, người đang nói với chị đây.” (Gioan 4:21-24) 

2.2- Đức Giê-su tuyên bố: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến 

với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ’ 

* Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy 

đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi 

tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn 

bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư 

nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ 

lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, vì chính Con Người là Đấng Thiên 

Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì 

để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên 

Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: 

“Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Tổ 

tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ 

ăn bánh bởi trời.” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải 

ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các 

ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời 

xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho 

chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh 

trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao 

giờ (Ga. 6: 2-35) 



 

* Chính là nhờ nhiệm tích Thánh Thể, mà tâm hồn ta là Đền Thờ 

Chúa đến cư ngụ đồng hành. Trong hai Chúa Nhật trước, Thánh Thần thúc 

đẩy Chúa vào hoang địa, ròng rã bốn mươi ngày, chiu đựng bao thử thách, 

chuẩn bị bước vào hành trình khổ nạn. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa tuyên bố: 

“Thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối 

và tin vào Tin Mừng Cứu Rỗi” (Mc 1:12-15). Hãy thanh tẩy tâm hồn và bền 

vững niềm tin. Chúa lên núi Tabor biến hình nhận lãnh sứ mạng của Thiên 

Chúa Cha rồi xuống núi để leo lên núi Sọ chịu chết và phục sinh, Chúa loan 

báo vẫn sứ điệp ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng Cứu Rỗi.  

* * * 

LỜI NGUYỆN 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài đến ngự vào lòng con. 
Con hết lòng ăn năn sám hối, con xin vác Thánh Giá với Ngài 

 
Con mang thập giá theo Ngài, 
Con nay chẳng sợ đường dài gian nan. 
Con nay mừng rỡ hân hoan, 
Nhận ra Thánh Giá hồng-ân diệu-huyền. 
Vinh danh Thiên Chúa uy quyền! 
Con xin làm bánh tinh-tuyền không men. 
Dầu cho trĩu nặng đêm đen, 
Ngài cho Thánh Giá cất lên nhẹ nhàng. 
Dầu cho dông tố phũ phàng, 
Ngài cho Thánh Giá huy hoàng trổ hoa. 
Nhờ Ngài, con sẽ Vượt Qua, 
Phục sinh trong Lửa thăng hoa Thánh Thần. 
  

Xưa nay con đã bao lần, 
Con đi lạc lối không cần biết Cha, 
Lời cha vẫn để cho qua, 
Đường Cha con đã tránh xa vội vàng. 
Cậy trông Thiên Chúa vĩnh hằng, 

Ngài thương đoái đến, khoan hồng thứ tha! 
Nhờ Ngài, con sẽ Vượt Qua, 
Phục sinh trong Lửa thăng hoa Thánh Thần. 

https://youtu.be/HRrAO94ukRs 
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