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Miệng đời thường nói "Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi” bởi “Con có cha như nhà 
có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi". Chuyện kể trong gia đình kia có bố là người cha tuy 
rất thương con, nhưng ông là một nghiêm phụ răn ḍạy la mắng khi con hư đốn. Người con trai ấy 
giận dỗi bỏ nhà đi hoang. Ngày kia anh muốn cưới người yêu. Anh mượn người nhận làm cha đi hỏi 
vợ. Tới một ngày “cơm không lành canh không ngọt”, người vợ tìm đến ông già chồng hôm xưa đến 
dẫn cưới, mới tá hoả gây nên “bát xô rạn bể”, gia đình đổ vỡ. Nếu trước kia anh không dứt tình bỏ 
cha ruột mình mà đi hoang thì đâu nên nỗi! Thế mới biết: 
 
I- TÌNH CHA CON QUẢ CAO TRONG DƯỜNG NÀO!  
 
Câu chuyện làm ta liên tưởng tới Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật IV thường niên hôm nay. Chúa 
Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải 
là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói 
sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết 
gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha 
biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn 
này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn 
chiên và một chủ chiên." (1 Ga 3, 1-2) 
 
Chúa chính là hình ảnh của người cha nhân hậu đích thực đề cập trong bài đọc I:  “tình yêu 
của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là 
thế.” (1 Ga 3, 1-2) 
 

1- Chúa phản ảnh lòng Cha đầy lòng thương xót 

• Ông Noê vì đã vững tin, thực thi lời Chúa, ông đã được Chúa đoái thương lập giao ước 
cứu rỗi. Chúa phán với ông Noê: 

"Đây là dấu hiệu Ta đã ước giao, 
Ta giao ước với các ngươi, 

với sinh vật mọi loài ở với các ngươi, 
giao ước đến mãi muôn đời mai sau. 

“Cây cung Ta gác trong mây, 
Các ngươi sẽ thấy như dây cầu vòng 
Đấy là dấu hiệu Ta không bội ước 



     

 

giữa Ta và với toàn cõi đất đai.  
“Khi Ta cho mây đặc dầy kéo đến, 

mà thấy dây cung cầu vồng xuất hiện trong mây. 
Ta sẽ nhớ lại lời giao ước trước đây 

giữa Ta với các ngươi và mọi loài xác phàm, 
Ta sẽ không cho nước thành hồng thuỷ tàn phá nữa. 

“Cây cung này ta sẽ giữ trong mây, 
để khi nhìn thấy Ta sẽ nhớ lời giao ước trước đây 
giao ước vĩnh cửu giữa Ta và mọi loài sinh vật, 

Loài mang xác phàm trên mặt đất." 
"Đó là dấu hiệu Ta đã thiết lập 

giao ước giữa Ta với sinh vật mọi loài, 
những sinh vật mang xác phàm trên mặt đất." 

(St 9: 11-17) 
 
* Nữ tu Maria Faustina được biết đến là một tông đồ rao truyền Lòng Chúa thương xót. 

Trong nhật ký của bà có đoạn kể lại Chúa Giêsu đã phán với thánh nữ: 

“Hỡi thư ký của Lòng Thương Xót vô cùng thẳm sâu của Cha, con hãy biết rằng con có một nghĩa tình 
cá biệt với Cha. Công việc của con là ghi chép tất cả những điều Cha đã tỏ ra về Lòng Thương Xót của Cha, 
ngõ hầu những ai đọc những điều này thì được an ủi trong linh hồn và có can đảm đến cùng Cha. Vì vậy Cha 
muốn con hãy dành tất cả thời giờ cho việc ghi chép” (NK1693). 

Hỡi thư ký của Cha, con hãy viết rằng: Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với người công chính. Vì 
họ, Cha đã từ trời xuống thế; vì họ Cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến 
Lòng Thương Xót của Cha (NK 1275). 

Ngày 30 tháng 4 năm 2000, giảng lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, Đức Thánh Cha 
Gioan Phaolô II tuyên bố:“ 

“Hôm nay, niềm vui của tôi thật sự lớn lao khi được trình bày cuộc sống và chứng từ của nữ tu 
Faustina Kolwalska cho toàn Giáo Hội như một quà tặng Thiên Chúa dành cho thời đại chúng ta. Nhờ 
Thiên Chúa quan phòng, cuộc sống người thiếu nữ hèn mọn của đất nước Ba Lan đã được liên kết 
mật thiết với lịch sử của thế kỷ XX, thế kỷ chúng ta vừa bỏ lại phía sau. Thực vậy, vào thời giữa hai 
cuộc Thế Chiến I và II. Chúa Kitô đã ủy thác sứ điệp Lòng thương Xót của Người cho chị nữ tu này. 
Những ai còn nhớ – những người đã chứng kiến và tham dự vào các biến cố của những năm tháng 
ấy và những đau khổ kinh hoàng mà hai cuộc thế chiến đã gây ra cho hàng triệu con người – đều 
quá biết rằng sứ điệp Lòng Thương Xót khẩn thiết như thế nào. Chúa Giêsu đã phán với nữ tu 
Faustina rằng: Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của 
Cha với niềm tín thác (NK 300). 

....Điều quan trọng là chúng ta phải đón nhận toàn bộ sứ điệp ban cho chúng ta qua Lời Chúa trong 
Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh, ngày mà từ nay về sau trong khắp Giáo Hội sẽ được gọi là Chúa 
Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. Trong các bài đọc phong phú, phụng vụ dường như nêu lên con 
đường của lòng thương xót, con đường tái lập mối tương giao giữa từng người với Thiên Chúa, và 
đồng thời cũng tạo lập những tương quan liên đới huynh đệ giữa nhân loại với nhau.  

...Chị đã biến cuộc đời mình thành một bản thánh ca chúc tụng Lòng Thương Xót Chúa. Misericordias 
Domini in aeternum cantabo: Con sẽ tấn dương Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. 

 2- Chúa giảng dạy uyên thâm 



     

 

* Sau khi ông Gioan bị nộp, “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa”. Chúa tiếp nhận sứ vụ 
rao giảng Tin Mừng. Chúa vào để chịu mọi thử thách ròng rã suốt bốn mươi ngày. Khi bắt đầu sứ vụ, 
Chúa tuyên bố: “Thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần đến, anh em hãy ăn năn sám hối và tin 
vào Tin Mừng” (Mc 1:12-15). Tin vào Tin Mừng ấy là Tin vào sự cứu rỗi. là tin vào Chúa Kitô, tin vào 
Ngôi Lời, phát ngôn nhân của Thiên Chúa, là Đấng thực thi thánh ý Chúa Cha. Tin ở lòng Chúa khoan 
nhân không hề bỏ rơi những tâm hồn công chính. 

* Chúa lên núi, biến hình, giãi tỏ ánh vinh quang Phục Sinh, và trong mây có tiếng Chúa Cha 
phán: “Đây là Con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người!” (Mc 9:1-8). 

* Ông Nicôđêmô, thủ lãnh người Do Thái, bậc thầy của nhóm biệt phái, đến đàm đạo, tham 
vấn Chúa Giêsu về ơn cứu độ tái sinh. Xoay quanh chuyện con rắn đồng treo lên cao, Chúa giảng giải 
và ông đã bị thuyết phục, ông giác ngộ. Và trên đồi Calvê, sau khi Chúa trút tàn hơi, người đã cùng 
ông Joseph lotáng xác Chúa, chính là ông Nicôđêmô. 

3- Chúa bảo vệ đoàn chiên Chúa. 

Sách Gióp tường thuật Satan dám cãi tay đôi với Chúa thế này: 
" Chúa bèn phán với Sa-tan: 

"Ngươi nhìn thấy Gióp ta không? 
Chẳng ai giống nó, chính công vẹn tròn 

Nó hằng kính sợ, tôn vinh Chúa 
Làm điều lành, tránh đứa ác tâm. 

"Sa-tan cãi lại, nói xàm: 
Gióp vì cầu lợi mà làm, Chúa ơi! 
10- Ngài bảo vệ cơ ngơi của nó, 

Ngài chúc phúc công việc nó làm ra. 
Bao nhiêu tài sản cửa nhà, 

Hàng đàn súc vật tràn ra khắp miền, 
Sợ Ngài là lẽ đương nhiên, 

Được Ngài che chở cho nên sợ Ngài. 
" Ngài thử giang tay đánh tài sản và cả ngay nhà đất 

Xem nó có phỉ báng thẳng vào mặt hay chăng? 
"Sa-tan nghe Chúa phán rằng: 

Được! Của cải nó, cho ngươi sẵn sàng đụng đến, 
Nhưng hồn nó, ta cấm ngươi bén mảng nghen! 

Nghe Chúa phán, Sa-tan bèn rút lui.“ 
(Gióp: 1:8 -12) 

 

  4- Chúa hy sinh chịu chết để chuộc tội nhân loại 

 
* Chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều ấy khi Người nói: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn 

tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13). Chính Người là Mục tử 
nhân lành sẵn sàng liều mạng, chống lại sói dữ để bảo vệ đoàn chiên. Người đã tự hiến mạng sống 
để đoàn chiên được hưởng phúc viên mãn trường sinh.  
 

* Thánh Phaolô diễn giải sự hy sinh thí mạng của Chúa Kitô trên thập giá: “Những gì thế-gian 
cho là điên dại, thì Thiên-Chúa đã chọn để hạ nhục kẻ khôn-ngoan, và những gì thế-gian cho là yếu 
kém thì Thiên-Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng-mạnh; những gì thế-gian cho là hèn-mạt 
không đáng kể, là không có, thì Thiên-Chúa đã chọn để huỷ-diệt những gì hiện có hầu không một 



     

 

phàm-nhân nào dám tự-phụ trước mặt Người”. Nhờ cái chết của Đức Ki-Tô, thập-giá đã thay 
đổi ý-nghïa, trở thành mặc-khải về Tình Yêu. (1 Corintô 1.17-30) 

 

 5- Chúa chăm sóc tận tình. 
 

* Chúa dạy chúng con: “Đừng lo-lắng về ngày mai! Ngày mai cứ để ngày mai lo! Ngày nào có 
cái khổ của ngày ấy. Chim trời, hoa nội nào đáng quý trọng hơn? Vậy mà chúng cũng được Cha 
chăm sóc, điểm-trang, huống hồ con cái của Cha đây.” (Mat. 6: 25-31, Mat. 7: 3) 
 

* Gặp thấy Chúa ở bên kia Biển Hồ, ho nói: ”Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su 
đáp: “các ông tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các 
ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn 
đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là 
Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm những gì Thiên Chúa 
muốn?” Chúa Giêsu bảo: “Thiên Chúa muốn các ông hãy tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: 
“Vậy ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong 
sa mạc bởi trời.” Chúa bảo: “không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là 
Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, là bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời 
xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh 
ấy.” Chúa Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai 
tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất 
cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra 
ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà 
ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ 
cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin 
vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 25-40)  
 

II- Suy Niệm Tình Cha 
 

Chúa dạy chúng con: 
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải-nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 
Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.  
Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này:  
 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời! 

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến, 

Ý Cha thể-hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương-thực hằng ngày,  

và tha nợ chúng con, 

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,  

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ!  

Amen!” (Mt, 6: 7-9) 
 

Vâng lạy Cha 
Khi nghe tiếng con kêu: “Abba! Lạy Cha!”, quỷ thần chạy xa, hét la, giận dữ, bởi con là đối-thủ 
kình-địch của Satan, con được thương ban chan-hoà tình Cha ưu-ái, bởi chúng bị Cha trừ-khử đuổi 



     

 

xua, đầy ải nơi tối-tăm đời đời cõi chết, bởi Cha yêu con hơn hết mọi loài, Cha yêu con mãi mãi 
không thôi. 
 
Từ lòng cha mẹ trần-gian, con được ban hình-hài, cốt gân, máu thịt, con được ban hữu-hạn thời-
gian, để con hoàn-tất hành-trình nơi bụi mù cõi đất, thân xác con rồi cũng sẽ tiêu-tan, mục nát với 
cát bụi thời-gian. Nhưng nơi thiên-cung cao vời, lồng-lộng, từ đời đời muôn thuở, Cha đã chọn con, 
Cha khai sinh cho con làm con Cha rất dấu yêu, con được ban Sự Sống, con được ban Thần Khí sống 
động siêu-nhiên. Cha ban cho con linh-hồn trường-sinh bất tử, hồn con là cung-đình Cha ngự, để 
“không có gì tách được con ra khỏi tình Cha” bát-ngát bao-la. 
 
Trong suốt hành-trình dương-thế, Cha sống trong con, và con sống trong vòng tay Cha nâng đỡ. 
Phong ba, bão tố, đường xa gian khổ, quỷ ma cám dỗ, Cha bảo con: “Đừng sợ! Đã có Cha đây!”. Cha 
cho con tình yêu tràn đầy, tình yêu đại-độ, tình yêu khoan-nhân, tình yêu vô ngần, vô hạn, tình yêu 
bất-khả-phân. Cha dặn con: khó-khăn điều chi, cần Cha bất cứ việc gì, khi con gọi: “Abba! Thưa Ba! 
Thưa Bố! Tía ơi! Thưa Thầy!”, Cha lập tức sẽ đến với con ngay. Con nghẹn lời lắp-bắp, con ứa nước 
mắt cay cay, con run lên vì sung-sướng, con luống-cuống chân tay. 

Sao con hạnh-phúc thế này! 
Cha cho nhiều quá, cho đầy trào tuôn. 

Thảo nào ma quỷ ghét con,  
Chúng ghen, chúng hận, kéo con phản Thầy. 

Nhưng con chẳng chuyển mảy may, 
Con theo Cha dẫn đường ngay, chẳng rời. 

 
Lạy Cha chúng con trên trời!  

Con hiểu rồi, tình Cha cho: không điều-kiện, rộng khắp. Cha ưng thấy đàn con họp mặt hiệp nhất, 
hơn là nghe riêng biệt từng đứa. Đàn chiên chúng con, cho dẫu nhiều lứa khác nhau, nhưng tất cả 
đều chung một ràn do Cha chăn dắt. Cha muốn chúng con ngồi lại với nhau khi cầu nguyện, để 
chứng tỏ chúng con thảy đều là con cái của Cha. 
 

Chúng con nguyện xin cho Nước Cha trị đến, 
Xin cho vương-quyền, triều-đại Cha được củng-cố rộng lớn trên khắp thế-gian… 
…Chúng con nguyện xin Lửa Thánh Thần đốt thiêu những con tim chai đá, chết khô; xin Máu Thánh 
châu báu của Con Cha trên tử-giá lấp đầy những khối óc trống rỗng đóng băng, nhơ nhớp, cho nước 
trần gian này trở thành vương quốc của Cha, vương-quốc của Tình Yêu, Sự Sống và Chân Thật. 
 

Chúng con nguyện xin thánh-ý Cha  
thể-hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Cha thương tạo-dựng con nguời, 
Cho mang hình-ảnh tuyệt-vời của Cha. 

Vâng, lạy Cha! Chúng con được Cha thông chia bản-tính thiêng-liêng Thần Khí, thâm-ý Cha muốn 
con cái Cha hưởng phúc viên-mãn trường-sinh... 
 

Xin Cha cho chúng con hôm nay 
lương-thực hằng ngày. 

Chúng con không xin dư đầy thừa-thãi, chẳng xin tiệc đãi cao lương. Chúng con chỉ xin hằng ngày dùng đủ. 
Chúng con không xin mọi thứ cho nhiều. Chúng con không xin những điều khao-khát. Chúng con chỉ xin 
những gì cần nhất mà thôi. Có những thứ cứ nghĩ là cần, chúng con cũng chẳng dám mở lời, bởi “Cha chúng 
con trên trời thừa biết những điều chúng con cần-thiết”. Có bao giờ Cha tiếc chúng con đâu! 



     

 

 
Chúng con không xin nhà cao cửa rộng. Chúng con không cầu chức trọng giàu sang. Chúng con chẳng màng 
vinh-hoa quyền thế. Chúng con chỉ mong được nhỏ bé tầm thường, bởi chúng con biết Cha “giấu không cho 
những người thông-thái biết việc của Cha, nhưng lại mặc-khải cho những người bé mọn, vì đó là điều đẹp ý 
Cha.” .  
 
Chúng con vui lòng xin vâng, dẫu thiếu-thốn nghèo khó, bởi chúng con biết “lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 
người giàu có vào nước thiên-đàng.”.  Chúng con luôn luôn có Mẹ Maria nâng đỡ vì “Mẹ là Trinh-Nữ của kẻ 
nghèo khó bần cùng.” 

Chúng con dẫu chửa đủ dùng, 
Nhưng Cha lo hết, lo từng phút giây. 

 

Chúng con sám-hối khiêm-cung, 
Cậy trông Cha mở rộng lòng khoan-nhân. 

Xin Cha tha nợ chúng con, 
như chúng con cũng tha những kẻ nợ-nần chúng con! 

 
Lạy Cha chúng con ở trên trời! 

Trước bao thách-đố giữa đời phong ba, 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ bao vây! 

Đường đời chúng con đi dẫy đầy mê-hoặc cám dỗ. Tội nguyên-tổ chúng con, dẫu đã được Cha thanh-tẩy, 
nhưng xác thịt chúng con hãy còn bạc-nhược mỏng-manh. Xin Cha đổ tràn đầy Thần Khí Thánh-Linh.  

Lửa Thánh-Linh soi bước dẫn đường cho chúng con khỏi sa xuống hố sâu, vực thẳm, che lấp bởi những nguỵ-
trang hấp-dẫn hào-nhoáng. Lửa Thánh-Linh hâm nóng tình Cha, cho tim con không còn nguội lạnh. Lửa 
Thánh-Linh thêm sức mạnh cho con phấn-khởi vẫn cất bước ra đi, bất chấp sẽ gặp gian nguy thử-thách. Lửa 
Thánh-Linh cho con thêm hiên-ngang khí-phách, ý-chí vững mạnh chống trả quỷ dữ, ác-thần. Lửa Thánh-Linh 
chiếu sáng đêm đen, xua tan bóng tối, cho chúng con tỉnh thức cảnh-giác trước muôn vàn mưu chước của Sa-
tan gian dối kiêu-căng. 

 
(*) Trich bài “Suy niệm Kinh Lạy Cha”, xin xem phần phụ trương trong sách CHÂM NGÔN VÀ 

KHÔN NGOAN DIỄN CA, từ trang 193-206 => 
http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1431557826.pdf 

 

III- LỜI NGUYỆN  

 
* Lạy Chúa 
Chúa là mục-tử của con, 
Ngài hằng chăn dắt, con còn sợ chi! 
Trên đồng thảm cỏ xanh rì, 
Ngài cho nằm nghỉ, lo gì đói đâu! 
Ngài đưa tới suối trắng phau, 
Dưỡng con bằng nước ngọt-ngào khiết tinh. 
Vì danh-dự Chúa quang vinh, 
Ngài dìu con suốt lộ-trình thẳng ngay. 
Thác ghềnh u tối, hiểm-tai, 
Con nay chẳng sợ, vì Ngài cùng đi. 
Có Ngài con chẳng sợ chi, 
Ngài mang côn trượng, con thì an tâm. 
(TV. 23: 1-4) 

http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1431557826.pdf


     

 

 
* Lạy Cha chí nhân, 

 

Chúng con mang dòng máu Thần-Linh, chúng con cần bánh trường-sinh dưỡng nuôi Sự Sống, cho 
linh-hồn sáng tươi thành lâu-đài lộng-lẫy nguy-nga cho Cha ngự trị. Trong Thánh-Thể nhiệm-mầu, 
chúng con được cộng-tác với Chúa Giêsu hiến-tế dâng Cha, chúng con được sống trong Cha mãi mãi 
chẳng còn thấy ngày mai. Bánh Thánh-Thể là lương-thực hôm nay hằng ngày cho hồn chúng con tan 
biến trong Cha là Đấng Hằng Cửu chí tôn vô cùng. (*) 
 
* Lạy Cha, mục tử khoan dung, 
Con là chiên lạc đã từng bỏ Cha. 
Xin Cha thương xót thứ tha, 
Dẫn con đúng lối về gia nhập đàn 
 
Hỡi thác cao, sông núi, gió ngàn! 
Cất tiếng lên vang khắp trần gian, 
Xin Nước Cha thịnh hưng bền vững 
Danh Người luôn sáng tỏ tràn lan. 
Hỡi thế-nhân cao tiếng tán tụng 
Chúa chí khoan, lân tuất, từ nhân, 
Cha chí nhân toàn năng, hằng sống 
Cảm tạ Cha xuống muôn hồng ân. 
 
Cha yêu con không bờ không bến, 
Con trốn Cha để Cha ngóng chờ, 
Cha đợi con mà con không đến, 
Con để Cha đành đứng chơ-vơ. 
Con dâng Cha tâm tình yêu mến, 
Xin xoá tội hồn con nhớp nhơ, 
Con từ nay thành tâm xác tín, 
Chỉ có Chúa là Chúa là Cha. 
 
Con hân hoan mang nặng thập giá,  
Thập giá con trổ muôn đóa hoa, 
Hoa lòng con, niềm tin sắt đá  
Hoa tình mến, toả ngát hương xa 
Cha yêu con sao trời khôn tả, 
Con lắng nghe lời Cha thiết tha, 
Ôi, tình Cha, tình Cha vô giá! 
Con ngây ngất cạn uống tình Cha. (*) 

 

(*) TÁN TỤNG TÌNH CHA 

https://youtu.be/waACVOyKa3A 

 
Ben. Đỗ Quang Vinh 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=17166
https://youtu.be/waACVOyKa3A

