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Tartuffe là nhân vật, cũng là tựa đề vở hài kịch bất hủ của Molière trong văn học cổ điển Pháp. Coi 
hắn là hiện tượng, vì hắn thích gióng trống khua chiêng. Hắn khiêm cung, nghiêm trang, ăn nói nhỏ 
nhẹ, xuề xoà, đơn giản, mở miệng là kêu thánh danh Chúa, tỏ ra sùng đạo, thánh thiện, ăn chay, 
cầu nguyện, được Orgon rước về, lại được cả bà mẹ Orgon ưng ý đến nỗi xem hắn như một thánh 
sống, toan cắt phần di sản của con trai sang cho hắn, v.v…và cuối cùng trao giấy tờ nhà cửa cho hắn 
làm chủ tài sản của mình. May mà cái “TÔI” của hắn không che được mắt thánh, nên Sự Thật bị 
phanh phui. 
  
Hắn là đại diện cho những kẻ gian dối, lợi dụng tôn giáo để lên mặt đạo đức giả hình. Vào thời 
ấy, Kitô giáo, nhất là Công Giáo tại Âu Châu còn nhiều ảnh hưởng chính trị, văn hoá và xã hội, nên 
việc kiểm duyệt tôn giáo vào nghệ thuật còn đáng kể, thậm chí tổng giám mục Paris đã phàn nàn với 
vua Louis XIV khiến vua kiểm duyệt và cấm trình diễn vở kịch một thời gian. Molière thì khẳng định 
ông không đả phá đạo Công Giáo mà là đả phá những kẻ giả đạo đức lợi dụng tôn giáo để lừa 
gạt người khác. Cho nên, đa số các nhà phê bình đã đánh giá Molière thành công khi tạo dựng 
nhân vật Tartuffe. Ngày nay khi nói tới bọn người đạo đức giả, dùng cái mã bề ngoài để lợi dụng 
lòng tin của người khác mà lừa dối thiên hạ hầu trục lợi cho mình, tên của nhân vật này thường được 
nhắc đến, nó trở thành một hiện tượng. 

.:: Cong Giao Viet Nam ::. 
 
* Chuyện Tartuffe bị đem ra giễu cợt châm biếm cũng giống như bọn biệt phái Pharisiêu bị Thiên 
Chúa lên án trách cứ trongTin Mừng hôm nay: 

“Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, 
họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa mà không rửa tay trước. Vì theo đúng tập tục của 
tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa 
tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn 
giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Cho nên hỏi 
Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những 
bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất 
chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng 
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, vì nó dạy những giáo lý và 
những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để 
nắm giữ tập tục loài người”. Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy 
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nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm 
cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho 
họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại 
tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu 
khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho 
người ta ra ô uế” (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23) 

 

* Chuyện Daniel vạch tội ác tâm của hai tên kỳ mục thẩm phán tội lỗi nhuốc nha, đúng như lời Chúa 
giảng dạy quân Pharisiêu “từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết 
người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. 
Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. Hai tên kỳ lão này thấy bà 
Susana, vợ ông Gioakim xinh đẹp mặn mà, thì để tâm theo dõi, rình núp coi bà tắm trong vườn, rồi   
đòi làm chuyện đồi bại không được, đã nói ngược tính hại bà. Trước mặt dân chúng và các kỳ lão, 
chúng hô hoán tận mắt thấy bà gian dâm với một thanh niên. Bà chỉ biết khóc ròng kêu van Chúa. 
Khi bà sắp sửa bị hành hình, Daniel lớn tiếng minh oan cho bà, và chất vấn hai tên già khốn kiếp, 
mới lòi ra tội chúng vu cáo “làm chứng gian, và tái diễn tội từng thông gian với con gái Israel để xử 
bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, nên nhận được án lệnh của Thiên Chúa chặt đôi 
thân hình” (Dnl 13: 1-63) 

Cả hai chuyện đều dạy ta phải có lòng chính trực, trong sạch, xa rời phường gian ác, giữ gìn lời nói 
không làm hại ai, như lời Thánh Vinh đáp ca: 

“Lạy Chúa! 
Ai vào trú ngụ nhà Ngài, 

Trèo lên núi thánh điện đài Si-on, 
Phải là thánh thiện vẹn tròn, 

Làm điều chính trực, giữ lòng sạch trong, 
Không làm ai phải buồn lòng, 

Giữ gìn lời nói sao không hại người. 
[4-5] Trọng người thờ kính Chúa Trời, 
Với phường gian ác, xa rời khinh khi. 

Lỡ thề, dẫu có thiệt chi, 
Cũng không rút lại vẫn thì giữ nguyên. 

Ai không tham nhũng ăn tiền, 
Không cho vay lãi, làm phiền hại ai, 

Sẽ bền vững mãi lâu dài, 
Chúa không khiển trách chê bai bao giờ.” 

(Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5) 
 .:: Cong Giao Viet Nam ::. 

 
I- GÌN GIỮ THANH TÂM TRƯỚC HẾT LÀ PHẢI KHIÊM NHU VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA 

 1- Chúa đã nhiều lần nặng lời khắt khe lên án bọn Pharisêu là “đồ khốn” 

  * “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước 
trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho 
vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để 

nuốt tài sản của các bà goá; bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.  
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* “Khốn cho các ngươi, những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi 
và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi 
làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi”, (Mt 23, 13-22) 

* “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ 
mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ nhơ nhớp. Các 
ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự 
giả hình và gian ác.  

* “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ 
các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: ‘Nếu chúng tôi sống 
thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri’. Vì 

thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong đầy 
đấu của cha ông các ngươi”, (Mat 23, 27-32) 

 2- Thiên Chúa ban cho con ngưới tự do lựa chọn.  
 
* Con Người đến thế gian không phải để phá bỏ, nhưng là để kiện toàn Lề Luật : “Anh em 
đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là 
để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 
chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai 
bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì 
sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi 
là lớn trong Nước Trời. (Mt 5, 17-19) 
 
Chúng đem cái thông minh khôn khéo của thế gian mà giở luật ra vặn vẹo bắt bẻ Chúa. Chúng đã 
thiết lập một luật biến chất trái với Luật Chúa. Chúa Giêsu trách họ: Tại sao các ông dựa vào truyền 
thống các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? (Mt 15,3). Đúng là  

“Bạc ngươi đã hóa thành chì, 
rượu pha nước lã còn gì rượu ngon” 

(Is 1,22). 
 

* Trên núi Sinai Chúa đã ban mười điều răn truyền Môsê dạy bảo dân chúng:  
“Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra 
thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Thiên Chúa 
của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh 
em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Thiên Chúa chúng ta, 
mà tôi truyền cho anh em...Tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như 
Thiên Chúa đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp 
vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các 
dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ 
nói: “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ 
đại nào được thần minh ở gần, như Thiên Chúa ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu 
Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề 
Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? (Bài Ðọc I:  Sách Đệ Nhị Luật ch 4: 1-8) 
 

Luật này bất di bất dịch buộc phải nghiêm ngặt tuân theo vậy mà chúng lại bât tuân thêm bớt đặ ra 
thành nhiều tục lệ quái đản. 
 



     

 

II- GÌN GIỮ THANH TÂM LÀ THẬT LÒNG YÊU MẾN THIÊN CHÚA 

 

1- Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Đó là câu Chúa Kitô trà lời những người Pha-ri-
siêu khi chúng bắt bẻ Người dùng bữa với bọn thu thuế. Chúa Giêsu nói tiếp: “Vì tôi không đến để 
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mát. 9, 10-13). Tình yêu ấy bắt nguồn từ 
Thiên Chúa. (1 Ga 4,7-8). Cha thương tạo dựng con người, cho mang hình tuyệt vời của Cha. Người 
hy sinh ban cho thế gian Con Một mặc lấy xác phàm nhân để gánh tội trần gian, chịu chết trên thập 
giá, để ai tin vào Con của Người thì… được sống muôn đời.” (Ga 3:16). Một tình yêu cao cả 
“không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Nếu Thiên 
Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì ta cũng phải đáp lại bằng tình yêu chân thật.  

Đức cố Giáo Hoàng Benedictô XVI phân biệt ba thứ tình yêu: eros, philia, và agape. EROS là 
tình ái, thứ tình vụ lợi, cuốn hút, ham muốn chiếm hữu đối tượng. PHILIA là tình bằng hữu. AGAPE là 
tình yêu siêu việt, hơn cả EROS và PHILIA, bao gồm cả ba nhưng EROS được uốn nắn và thanh 
luyện, hướng thượng trở nên chân chính đưa con người đến Thiên Chúa. Đó là tình yêu Kitô Giáo. 
Dưới nhỡn quan thần học, đó là tình yêu AGAPE nói trên, tình yêu không vụ lợi, nhưng cho đi tất 

cả, tận hiến cho tha nhân. Ngài nói: ”eros và agape – tình yêu nhận về và cho đi – không bao 

giờ có thể hoàn toàn tách rời. Ai muốn trao ra tình yêu thì cũng muốn được nhận lại tình yêu 
như một quà tặng. Chắc chắn, như Thiên Chúa nói với chúng ta, ta có thể trở thành nguồn mạch 
tuôn chảy những dòng nước hằng sống (x Ga 7:37-38). Nhưng để trở nên một nguồn mạch như 
thế, ta phải thường xuyên uống mãi từ nguồn nguyên thủy là Chúa Giêsu Kitô, Đấng từ trái tim bị 
lưỡi đòng đâm thấu của Ngài tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa” (Ga 19:34). 

2- Khuyên tín hữu Ga-lát phải dứt khoát chọn lựa giữa Đức Kitô và lề luật là những 
hình thức bề ngoài, Thánh Phao-lô đã nói lên kinh nghiệm đời sống đức tin của mình như sau: 
“Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như 
chúng tôi hy vọng. Quả thật trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá-trị, chỉ 
có đức tin hành-động nhờ đức ái.” (Galat 5, 5-6).  

Phải giữ gìn thanh tâm, bởi vì “Thiên Chúa đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân 

thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên Thánh Giacôbê Tông 
đồ nhắc nhở ‘hãy giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và 
lòng đầy gian ác’, hãy thực thi lời đã nghe, lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức 
cứu độ linh hồn anh em, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”. (Bài Ðọc II: Gc 
1, 17-18. 21b-22. 27) 

Chúa yêu thương không những sẵn lòng chịu chêt trên thâp giá, mà còn ở lại với ta trong bí tích 
Thánh Thể. Lời kinh rước lễ  thiêng liêng nói lên tình Chúa bao la vô hạn như lời Chúa đã nói với các 
môn đệ “Thầy không để các con mồ côi…Thầy đi dọn chỗ cho các con rồi Thầy sẽ trở lại đón các con 
theo Thầy, để Thầy ở đâu thì các con con ở đó”. Tình yêu ấy “cho đi”, chẳng màng đến cả thí mạng 
mình, chỉ mong được các con yêu lại, được “nhận về” như Thầy đã hỏi đi hỏi lại tới ba lần “Phêrô, 
con có yêu mến Thầy không?”. Cho nên phải dọn tâm hồn cho thanh sạch để xứng đáng rước Chúa 
vào lòng. 

 “Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong Phép Thánh 
Thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm song bây giờ con chẳng được rước 
thật Mình Máu Thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa 
xin hãy ngự vào ưòng con!” 
 



     

 

LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa, 

Con biết rằng Nhà Chầu trên bàn thờ Cha ngự quả quá xa, chỉ có Nhà Chầu trong lòng con đây mới 
đích thực gần nhất. Nhà Chầu này ở ngay chính trong con, con phải rất mực tôn kính, con chẳng 
dám làm Cha đau lòng. Con  

Lạy Cha chúng con ở trên trời! 
Trước bao thách đố giữa đời phong ba, 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ bao vây! 

Đường đời chúng con đi dẫy đầy mê hoặc cám dỗ. Xin Cha đổ tràn đầy Thần Khí Thánh Linh. Lửa 
Thánh Linh soi bước dẫn đường cho chúng con khỏi sa xuống hố sâu, vực thẳm, che lấp bởi những 
nguỵ trang hấp dẫn hào nhoáng. Lửa Thánh Linh hâm nóng tình Cha, cho tim con không còn nguội 
lạnh. Con sẽ được thanh tẩy làm nên kho tàng chất chứa tình Cha yêu dấu. Lửa Thánh Linh thêm sức 
mạnh cho con phấn khởi vẫn cất bước ra đi, bất chấp sẽ gặp gian nguy thử thách. Lửa Thánh Linh 
cho con thêm hiên ngang khí phách, ý chí vững mạnh chống trả quỷ dữ, ác thần. Lửa Thánh Linh 
chiếu sáng đêm đen, xua tan bóng tối, cho chúng con tỉnh thức sẵn sàng cảnh giác trước muôn vàn 
mưu chước của Sa tan gian dối kiêu căng. Lửa Thánh Linh quét sạch bóng đêm tội lỗi, cho hồn con 
mãi mãi sạch trong, không còn nhớp nhơ ô uế, lòng con sẽ là ngai toà cung điện cho Ngài ngự đến. 
Con yêu Ngài say rượu nho bánh miến. Con đợi Ngài nắng cháy vọng mưa sa. 

Lạy Chúa, 

Chúng con nhận biết phận mình lấm lem, vì bấy lâu nay đã để tâm hồn đắm chìm trong tội lỗi. 

Chúng con đã thoả hiệp với Sự Dữ để Chúa phải xót xa. Chúng con sám hối ăn năn, xin Thánh Thần 
Chúa đổ mưa ơn phúc thánh hoá cho linh hồn chúng con được nhìn thấy ánh sáng phục sinh, thay vì 
phải chìm trong lửa hồng Sôđôm thiêu cháy. 

Chúa ơi, CON VẪN SẴN SÀNG 

Dầu cho năm tháng nhuốm vàng tuổi xanh,  
Dầu sương nặng trĩu đầu cành, 

Chong đèn con vẫn năm canh đợi chờ, 
Nữa khi Chúa đến như mơ, 

Nhà con vẫn mới không dơ chút nào, 
Chúa ơi, xin hãy ngự vào, 

Hồn con mong Chúa dạt dào Tin Yêu. 
Quỷ ma ve vãn sáng chiều 

Con luôn cảnh giác chẳng xiêu, ngã lòng 
Hồn con vẫn giữ sạch trong 

Vì con thao thức hằng mong đợi Ngài 
Hồn con thánh điện toà ngai 

Xin Ngài thống trị cuộc đời con đây. 
Có Ngài chỉ bảo đường ngay, 

Hồn con đổi mới được Ngài sửa sang.  

https://youtu.be/c1a5tvrUIWk 

Bênêđictô Đỗ Quang Vinh 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=18466
https://youtu.be/c1a5tvrUIWk

