
 
 
 
 

 

                  Sám Hối  
 

 
Chúa Giêsu kể chuyện người phụ nữ kia có mười đồng quan, chẳng may đánh mất một 
đồng, há lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy 
mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi 
đã đánh mất”. Bởi vậy tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui 
mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” Rồi Đức Giê-su nói tiếp:"Một người kia có 
hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng:"Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được 
hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất 
cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 
 
"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và 
anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; 
người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho 
đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ:"Biết bao nhiêu người 
làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi 
về cùng cha và thưa với người:"Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn 
đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta 
đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh 
lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa 
cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa... 
Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng:"Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ 
nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta 
mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy". Và 
họ bắt đầu ăn mừng. 
 
"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy 
tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy 
trả lời:"Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 
Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời 
cha:"Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà 
chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng 
con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại 
giết bê béo ăn mừng! "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với 
cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui 
vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." (Luca 15: 
8-32) 



Câu chuyện đứa con trai hoang đàng là một minh chứng tuyệt vời cho lòng tha thứ và tình 
yêu thương vô hạn của Thiên Chúa. Anh ta “bán trời không văn tự” đến khi kiệt quệ sống 
vất vưởng mới sáng mắt ăn năn sám hối, đoạn tuyệt với quá khứ, mà quay về nhà 
Cha, được cha hoàn toàn tha thứ dang tay đón nhận. Chuyện cho thấy ma quỷ cám 
dỗ đầy mưu chước xảo quyệt đến thế nào như Tin Mừng thánh Luca trình thuật: 

 
“Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan 
và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và 
chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau 
thời gian đó, Người đói. 
 
Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy 
truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép 
rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời 
Chúa nữa”.  
 

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả 
các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy 
quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và 
tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy 
sẽ thuộc về ông!”  
 
Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa 

là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”. Rồi ma 
quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền 
thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình 
xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ 

ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp 
phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử 
thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma 
quỷ rút lui để chờ dịp khác”. (Lc 4, 1-13) 
 

 
I- MA QUỶ LUÔN LUÔN LÔI KÉO CON NGƯỜI KẾT BÈ CHỐNG ĐỐI THIÊN CHÚA  

 

 1- Nó cũng là thiên thần tin Chúa, nhưng là thần dữ  

“Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình”. Muôn vật 
vô hình là các thiên thần, được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. 
Nhưng có một số thiên thần do Lucifer lãnh đạo không vâng phục Thiên Chúa, muốn ngang 
bằng Thiên Chúa, nên bị giáng phạt làm ma quỉ, bị đày xuống hoả ngục đời đời. 

Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan tường thuật các thiên thần tốt lành được Thiên Chúa 
sai đi giao chiến với ma quỷ dẫn đầu bởi thần dữ Lucifer: “Bấy giờ có giao chiến trên trời, 
thiên thần Micae và các thiên thần của ngài giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng 
các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không 
còn chỗ trên trời nữa”. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma 
quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên 
thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: "Thiên Chúa 
chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức 
Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày 



đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ 
máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng 
chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ! 
Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi, nó giận điên lên vì biết 
rằng nó chỉ còn một ít thời gian."  (KH 12:7-12). 
 

 2- Nên nó chống đối Thiên Chúa 
 
Vì ma quỷ ghen tương, ganh tị không chấp nhận loài người đã được Chúa ban Thần Khí, 
trở nên thụ tạo được Chúa yêu thương, nên rình rập cám dỗ, tố cáo hầu lôi kéo họ 
theo mình mà chống lại Thiên Chúa. Bản tính của ma quỷ chính là gian tà độc ác, 
khôn khéo, xảo quyệt, tự phụ kiêu căng, nghịch lại với bản tính thần linh là hiền 
lành, nhân hậu và khiêm nhu.  Đó là đầu mối của tội lỗi phá vỡ công trình tạo dựng của 
Thiên Chúa. 
 
  * Về sự khôn khéo xảo quyệt của ma quỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Ma 
quỷ xảo quyệt, nó không bao giờ biến mất vĩnh viễn, cho đến ngày tận thế.…nó biết về thần 
học còn hơn kiến thức của tất cả nhà thần học cộng lại.’ Ngài nói với 600.000 người trẻ ở 
Paraguay rằng: ‘Các bạn trẻ thân mến, ma quỷ là bậc thầy lừa đảo. Nó đưa ra hết hứa này 
đến hẹn khác, nhưng không bao giờ cho. Nó sẽ không bao giờ làm những gì nó nói. Nó 
không thực hiện lời hứa của mình. Nó làm bạn muốn những thứ mà nó sẽ không cho, dù 
bạn có theo đuổi lời hứa đó hay không. Nó làm bạn hy vọng vào những chuyện sẽ chẳng 
bao giờ làm bạn hạnh phúc.…. Nó là bậc thầy lừa đảo, bởi nó bảo rằng chúng ta phải bỏ 
bạn bè, và đừng bao giờ tin tưởng ai. Tất cả mọi thứ này đều là vẻ bề ngoài. Nó làm bạn 
nghĩ là giá trị của bạn dựa trên những gì bạn chiếm hữu.’  

 * Về sự cám dỗ của ma quỷ, Tin Mừng đã kể chính Chúa Giêsu đã chiến thắng ba 
cơn cám dỗ khi Thần khí đưa Người lên hoang địa. Mô tả sự cám dỗ của ma quỷ, Đức Thánh 
Cha Phanxicô nói rằng: “Chúng ta có một cơn cám dỗ đang lớn mạnh: nó lớn mạnh và tiêm 
nhiễm người khác. Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào vấn đề nói xấu: Tôi hơi ghen tị một chút 
với người này hay người nọ và đầu tiên tôi chỉ ghen tị trong lòng và tôi cần chia sẻ điều này 
ra ngoài và tôi đi đến gặp người khác và nói: “Nhưng chị đã gặp người đó chưa?’…và cuộc 
nói xấu này nỗ lực để phát triển và tiêm nhiễm từ người này sang người khác… Đây là cách 
thế mà việc nói xấu hoành hành và tất cả chúng ta đã từng bị cám dỗ để rơi vào việc nói 
xấu này! Đó là cơn cám dỗ hằng ngày. Và nó bắt đầu theo cách này, cách kín đáo, giống 
như một giọt nước. Nó lớn mạnh ngang qua việc lây nhiễm sang người khác và cuối cùng 
nó tự biện minh chính nó”.  

 3- Phải chăng ngày nay quỷ vương đang thống trị loài người? 
 
Đức Gioan Phaolô, ngày 24.5. 1987, khi viếng đền thánh kính Tổng Thần Micae từng cảnh 
giác: “Cuộc chiến giữa quỷ dữ và tổng thần Micae hiện vẫn tiếp diễn, bởi vì quỷ dữ đang 
tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh, nó vẫn sống và đang hoạt động trên thế giới. Ngày nay 
sự dữ vẫn bao vây chúng ta, những thảm hoạ đang gây tổn hại cho xã hội chúng ta, sự đổ 
vỡ và mâu thuẫn nơi con người không chỉ là hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng thật rõ ràng 
cũng còn là hậu quả của những quyền thần tối tăm ngự trị và hoạt động qua những con 
người”. (An Exorcist Tells His Story - Tác giả: Gabriele Amorth). Quả nhiên không thể phủ 
nhận rằng ma quỷ gây chia rẽ tranh chấp hận thù khiến cho hoà bình tan vỡ, tan vỡ từ 
trong gia đình ra ngoài xã hội. Khi tội ác lan tràn, ấy là lúc con người hoàn toàn làm tôi ma 
quỷ, để cho ma quỷ lên ngôi thống trị và sai khiến.  



 * Trong gia đình, các thành viên bất hoà chia rẽ, vì tị hiềm, ghen tương, đố kỵ nhau. 
Trong bài giảng ngày 10/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố: “Ma quỷ đang tấn 
công dữ dội vào các gia đình, là nơi ma quỷ không muốn tình yêu được thể hiện và chúng 
đang tìm cách để phá hủy tình yêu…Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho mọi gia 
đình.  Xin Người ban sức mạnh cho các gia đình trong cơn khủng hoảng này, cơn khủng 
hoảng mà ma quỷ đã tạo ra để phá hủy nền tảng gia đình.” 
 * Ngoài xã hội, tệ nạn tràn lan rộng khắp, kẻ cầm quyền hiếp đáp, tham lam, bất công, 
bóc lột nhân dân, người dân bạo-hành cấu xé, tàn sát nhau, tất cả từ trên xuống dưới vô 
cảm trước cảnh khốn cùng của đồng loại, chỉ biết ích kỷ coi trọng quyền lợi của mình. Xã 
hội trở nên vong thân và vong bản! Những ai còn lương tri, nhân phẩm phải ra sức chiến 
đấu với tội ác. Cuộc chiến với ma quỷ, với tội ác vẫn còn tiếp diễn.  
 
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat: "Nếu anh em cấu xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh 
em tiêu diệt lẫn nhau đấy! Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy 
anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa.........Những việc do tính xác 
thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, 
bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và 
những điều khác giống như vậy.........Hoa quả của Thần khí  là: bác ái, hoan lạc, bình an, 
nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. ...... Chúng ta đừng có tìm hư 
danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau." (Galat 5: 15-25). 
 

II- CHO NÊN PHẢI CẦU NGUYỆN XIN CHÚA THÊM SỨC CHIẾN THẮNG MA QUỶ 
 
Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: ”Các con hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Luca 
22,39). Thánh Thần đưa Chúa Giêsu vào hoang địa. Người ăn chay cầu nguyện bốn mươi 
ngày đêm. Chính nhờ Chúa Thánh Thần tác động, Người đã chiến thắng ma quỷ. Trở về 
từ hoang địa, Người tuyên bố:  “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mác 1:15). 
 

1- Cầu nguyện xin Thánh Thần Chúa ban cho Đức Tin vững mạnh  như lời 
Chúa đã truyền “Dân được chọn tuyên xưng đức tin” trong Bài Ðọc I: 
 

“Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa 
từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, 
và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là 
Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với 
một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh 
và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng 
con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa 
cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy 
cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã 
dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp 
và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa 
đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa 
và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của 
đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ 
đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước 
tôn nhan Người. (Sách Đệ Nhi Luật 26, 4-10) 

 



Bởi vì “Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô” sẽ được cứu rỗi như lời Thánh 
Phaolô Tông đồ nhắc nhở các tín hữu Rôma trong Bài Ðọc II:  
 

“Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong 
lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng 
ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên 
Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả 
thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ 
được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ 
không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái 
và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối 
với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn 
Danh Ngài, đều được cứu độ. (Rm 10, 8-13) 

 

Cầu khẩn danh Chúa dâng lời Thánh Vịnh xin được nương bóng Chúa toàn năng: 

 [1] Ai trong thánh điện của Người? 

Ai nương dưới bóng Chúa Trời toàn năng?  

[2] Hãy tâu lên Chúa, thưa rằng: 

“Con tin cậy Chúa con hằng cậy trông, 

Xin Ngài che chở con cùng, 

Xin cho con đến ẩn tàng náu thân. 

Lạy Ngài Thiên Chúa của con! 

Ngày là thành luỹ trú đồn của con.” 

[10] Nên ngươi được sống yên hàn, 

Tai ương chẳng dám mon men tới gần. 

[11] Người truyền sai các thiên-thần, 

Gìn ngươi khắp nẻo xa gần ngươi đi. 

Tay nâng, tay đỡ giữ ghì, 

Ngươi không vấp ngã chẳng hề hấn chi. 

[12] Giẫm lên hùm, rắn, xá gì! 

Khủng long, sư tử ắt thì nát tan. 

[13] Chúa rằng: “Ta sẽ ban ơn, 

Cứu ngươi vượt thoát qua cơn khốn cùng, 

Vì ngươi gắn bó thuỷ chung 

Biết vinh danh Chúa, Ta ưng phù trì.” 

[14] Kêu Ta, Ta đáp, ngại chi? 

Khi ngươi hoạn nạn, ắt thì có Ta. 

Có Ta kề cận đây mà! 

Ta ban vinh-dự, Ta là cứu tinh. 

[15] Cho ngươi tuổi thọ trường sinh, 

Cho ngươi tận hưởng ân tình Ta ban.”  

(Ðáp Ca Thánh Vịnh 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15) 
 

2- Cầu nguyện xin Thánh Thần Chúa ban cho Đức khiêm nhường kiên trì 
Để kiểm điểm những khuyết điểm của mình hầu trở nên hoàn thiện.  
 



Kinh Dịch triết Đông có quẻ Địa-Sơn-Khiêm. Địa-Sơn-Khiêm nghĩa là núi dẫu có cao nhưng 
chịu nhún nhường thấp kém mà nằm ở dưới đất, hàm ý đất tuy thấp nhưng trong lòng đất 
lại chứa núi cao, ám chỉ người có bản lãnh nhưng lại khiêm tốn, nhu hoà. Quẻ Địa-Sơn-
Khiêm chủ yếu bàn về Nhân Đạo dạy đức Khiêm Nhu rằng “Nhân đạo ố doanh, nhi hiếu 
khiêm”, đạo làm người vốn ghét sự kiêu căng tự mãn, cho mình là đầy đủ toàn bích hơn ai 
hết (doanh) nhưng trái lại chuộng sự khiêm tốn nhún nhường (khiêm). Chỉ có những 
người biết nhún nhường mới trở nên hiền lành dịu dàng. Kiêu ngạo là biểu hiện của sự 
Ngoan cố bất tri và mặc cảm, là đầu mối của mọi tính xấu, nghĩ rằng mình là hơn ai hết, 
thành ra có thái độ “khinh người rẻ của”, coi ai chẳng ra gì, khác nào “ếch ngồi đáy giếng 
coi trời bằng vung”. Nếu biết rằng “tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư”, trong ba người 
đi cùng, ắt phải có kẻ làm thầy ta, thì sẽ không kiêu căng như “con cóc nằm mép bờ ao, 
lăm le lại muốn đớp sao trên trời”. Truyện kể rằng: trên toa xe lửa, chàng thanh niên kia 
ngồi cạnh một hành khách. Người này ăn mặc lịch sự, tay lần tràng hạt Mân Côi. Tỏ ra 
mình là người trí thức uyên bác, chàng kia huyên thuyên lý luận, chê bai việc ông này lần 
chuỗi. Ông im lặng, vui vẻ, không phản đối, nhưng khi đứng lên giã từ, ông trao cho 
chàng tấm danh thiếp và nhã nhặn mời chàng tới nhà ông để đàm đạo nữa. Chàng đỏ 
mặt ngượng ngùng khi đọc trên danh thiếp, tên nhà bác học Pasteur. Nếu anh thanh niên 
này chịu khó ra khỏi cái “TÔI” của mình, để quay lại nhìn biết rõ mình và trông thấy 
người, anh sẽ sớm học được bài học quý giá về đức khiêm nhường như nhà bác học đã 
nhã nhặn khiêm tốn. Anh đã quên mất rằng:  

“Ở nhà nhất mẹ, nhì con, 

Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta” 

“Nói với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”, Chúa 
Giêsu kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm 
Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình, cầu 
nguyện mà rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham 
lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con 
dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, 
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên-
Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Rồi Chúa Giêsu phán: “Tôi nói cho các ông biết: 
“Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì 
không. Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Luca 
18: Luca10-14) 

 
Sách Châm Ngôn đã có lời dạy rằng: 
 

“Chớ huênh hoang chuyện ngày mai! 
Vì đâu đã biết hôm nay thế nào. 

“Để người xa lạ cao rao, 
Con đừng hé miệng lời nào tự khen!” 

(Châm Ngôn 27:15: 33) 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13778 

 

Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a cũng nhắn nhủ: 

“Hỡi những ai nghèo hèn trong xứ sở, những người thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa, 
anh em hãy tìm kiếm Người, hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhu, thì may ra 
anh em sẽ được che chở trong ngày Thiên Chúa trút cơn thịnh nộ!” (Xô-phô-ni-a, 2: 3)  

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13778


Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nêu gương khiêm nhu khi Ngài công khai thú nhận 
và xin tha thứ những lỗi lầm của Giáo Hội Công Giáo trong quá khứ. Nhìn lại dĩ vãng đau 
thương kéo dài hàng bao thế kỷ, những anh em Kitô hữu Tin Lành đã tàn phá kinh đô 
Constantinople, thành trì của anh em Kitô hữu Đông Phương, trong cuộc được mệnh danh 
là “thánh chiến” này, sau khi giải phóng thánh địa Giêrusalem, họ đã quay trở lại tàn sát 
anh em cùng một niềm tin với mình. Việc làm đó đã khiến những anh em Công Giáo đau 
lòng xót xa. Đó là đại ý những lời thú nhận khiêm tốn mà lúc sinh thời Ngài đã phát biểu 
khi đến thăm Hy Lạp ngày 4 tháng 5 năm 2001. Thái độ khiêm nhu của Ngài hẳn không 
những chỉ làm cho những anh em Chính Thống xúc động mà còn khiến cho cả thế giới khâm 
phục ngưỡng mộ, lấy đó làm tấm gương noi theo.  

Đức cố Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, khi vừa đắc cử, đã tự nhận ngay mình là người mục tử 
đơn sơ khiêm nhường. Ngài nói với đám đông công chúng đang chờ đón Ngài tại quảng-
trường thánh Phêrô rằng: “Anh chị em thân mến, sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ 
đại, tôi được các vị hồng y chọn làm người thợ đơn sơ và khiêm nhường làm vườn nho của 
Chúa.”  Khiêm Nhường chính là chìa khóa của bình an hài hoà  

II- LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa 
“Lòng con chẳng dám tự cao, 

Kiêu căng làm chuyện lớn lao khác thường, 
Con xin làm bé dễ thương, 

Ngủ trong lòng mẹ, khiêm nhường đơn sơ. 
“Chúa ơi, con quyết từ giờ, 

Ðời đời trông cậy kính thờ Gia-vê.” 
[TV 130] 

Lạy Mẹ vô nhiễm từ nhân! 
Khi xưa Mẹ được sứ thần truyền tin, 
Tạ ơn Thiên Chúa đoái nhìn 
Khiêm cung cất tiếng, Mẹ bèn xin vâng. 
Mẹ đầy ơn Chúa Thánh Thần, 
Đồng công cứu thế, Mẹ hằng trung gian: 
“Xin Cha thương xót thế nhân 
Nguôi cơn thịnh nộ ban ơn an bình.” 
 
Lạy Thánh Tâm Chúa nhân lành 
Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu, 
Dạy con nhân hậu hiền từ 
Uốn lòng cứng cỏi ngục tù chúng con. 
 
Maria, Mẹ ơi!  
Từ lâu lắm rồi 
Hồn con rã rời, 
Tội con chồng chất 
Tim con héo khô, 
Thân xác vật vờ, 
Máu tim lạnh ngắt 
Lưỡi con đắng tê, 
Mắt con mù mất, 
Trí khôn u mê, 



Cõi lòng han gỉ, 
Con theo ma quỷ 
Con mất Chúa lâu rồi, 
Maria, Mẹ ơi! 
 
Mẹ ơi con biết tội rồi 
Con nay sám hối trọn đời ăn năn 
Cậy trông lòng Chúa khoan nhân, 
Mẹ ơi thương giúp xin can gián Người 
Chúa mà chấp tội không nguôi, 
Thì con mất Chúa muôn đời Mẹ ơi! 
 
Maria, Mẹ ơi, 
Từ lâu lắm rồi 
Con đầy tội lỗi 
Gian dối sân si 
Bất tri vô cảm, 
Mê đắm dục vọng 
Vu khống kiêu căng, 
Nói năng hại người, 
Nghe lời ma vương. 
Hắt đổ yêu thương 
Gạt lường giăng bẫy 
Gieo cấy hận thù. 
Nghi ngờ đố kỵ 
Con theo ma quỷ 
Con mất Chúa lâu rồi 
Maria Mẹ ơi 
 

Maria, Mẹ ơi! 
Mẹ thưa với Ngài: 
Con quỳ ngoài cửa 

Xin Chúa khoan nhân, 
Chúa đừng phạt nữa, 
Con đã quy hồi,  
Con quyết ăn năn, 
Sống theo đường Ngài,     
Chúa đừng bưng tai, 
Xin hãy dung tha! 
Mẹ từng đã hứa, 
Tiệc cưới Ca-na, 
Chúa nào chấp hoài,         
Mẹ thưa với Chúa: 
Con mất Chúa lâu rồi 
Maria, Mẹ ơi! 
https://youtu.be/WFuIww0beY4 

 
 

Ben. Đỗ Quang Vinh 

https://youtu.be/WFuIww0beY4

