
 

 

                              XIN CHO CON NO TI ̀NH NGA ̀I 
        

       
   
Sau khi rời khỏi Ai Cập, dân Israel lang thang trong sa mạc và nhanh chóng cạn kiệt lương 
thực. Họ bắt đầu phàn nàn với Mô-sê và Aaron, nói rằng họ thà ở lại Ai Cập và có lương 
thực để ăn còn hơn chết đói trong sa mạc. Thấy dân phàn nàn, Mô-sê cầu nguyện xin 
Chúa giúp đỡ. Chúa đã nghe lời.   

[4] CHÚA phán với ông Mô-sê: 
“Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống. 

Chúng ra lượm, ăn cho đủ sống mỗi ngày 
Ta muốn thử lòng dân này như vậy, 

xem chúng có tuân thủ lời Ta dạy hay không. 
 

[13] Thật vậy, quả như lời Chúa phán, 

buổi chiều, chim cút đến rợp trời. 
buổi sáng sương phủ đặc dày khắp nơi. 

[14] Khi sương tan hết đi rồi, 
thì trên hoang địa, tức thời hiện ra 

ly ti hạt nhỏ rắc rơi 
như là sương muối mù trời mới sa. 

[15] Lạ lùng, họ hỏi Mô-sê: 
“Man-hu?” 

Hỏi thế nghĩa là: “Cái gì đây?” 
Ông Mô-sê trả lời ngay: 

“Là bánh của CHÚA mỗi ngày khứng ban! 
[16] Đây là điều CHÚA truyền ban: 
Lượm về cho đủ sức ăn mỗi người, 

Ít nhiều, một đấu mỗi người, 
Lấy luôn cho cả những ai cùng lều.” 
[18] Mỗi người ăn được bao nhiêu, 

Bấy nhiêu mà lấy tuỳ theo sức mình. 
 

[35] Suốt bốn mươi năm ròng rã, 
Dân Ít-ra-en đã ăn man-na, 

cho đến khi vào miền đất bao la, 
đất màu mỡ để mà canh tác, 

Cứ như thế, họ ăn hoài man-na 
cho đến khi tới ranh giới Ca-na-an. 

(XH 16: 4; 13-18; 35) 
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=22613 

 
Nhiệm mầu thay, quyền năng của Chúa phi thường khôn tả! Chỉ vì lòng Chúa yêu thương 
dân Ngài khôn xiết! Chúa cứu dân Ngài thoát khỏi cảnh lưu đày, rẽ sóng cho chúng vượt 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=22613


qua Biển Đỏ nhận chìm quân dữ đuổi theo, nuôi chúng trong bao năm lưu vong nơi sa 
mạc trở về Đất Hứa. Tình thương và quyền năng của Người lại được tái diễn trước cảnh 
đám đông dân chúng đi theo, nghe Ngài giảng dạy nơi hoang địa mãi đến khi trời về 
chiều mà bụng vẫn trống rỗng, được Chúa dùng quyền năng Thánh Thần xin cho 
chúng “Tất cả đều ăn no nê”, như trong Tin Mừng thánh Luca trình thuật: 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và 
chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, 
nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, 
để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và 
kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với 
các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ 
có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức 
ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với 
các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi 
người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa 
Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời 
chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho 
dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai 
thúng miếng vụn còn dư. (Lc 9, 11b-17) 
 

I-  BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN 
 
1- Thánh Lễ tái lập hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, mà linh mục chủ tế là 
“hình ảnh của Người “Alter Christus”. Linh mục lập lại lời Chúa Giêsu trong buổi tiệc ly 
Người dặn các môn đệ: “hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Chủ tế nguyện xin ban ơn 
Thánh Thần: “Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, 
chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở 
nên cho chúng con Mình và  Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. Ngài Chắp tay, làm 
dấu thánh giá trên bánh và rượu, kính cẩn, lớn tiếng, chậm rãi đọc lời truyền phép: 
 

“Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: 
Vì này là Mình Thầy, 
sẽ bị nộp vì các con”. 

Đoạn Ngài đọc tiếp: 
“Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: 

Vì này là chén Máu Thầy, 
Máu giao ước mới và vĩnh cửu, 

sẽ đổ ra cho các con 

và nhiều người được tha tội. 
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. 

 

Ngay sau đó, Bánh và Rượu lập tức trớ thành thực sự MÌNH và MÁU Chúa Kitô, 
sự thực hiển nhiên là tín điều bắt buộc, không ai được nghi ngờ. Chúa đã từng ban 
nhiều phép lạ cho ta xác tín, như Phép lạ ThánhThể Bolsena, Phép lạ ThánhThể 
Lanciano, Phép Lạ Thánh Thể Walldurn, phép lạ qua các lần Ðức Mẹ hiện ra, và các phép 
lạ ăn chay bằng Thánh Thể, v.v… 
 

 1.1- Về phép lạ ThánhThể Bolsena: Năm 1263, một linh mục người Ðức, từ 
Prague, Tiệp Khắc đi hành hương La-mã để xin Chúa ban thêm đức tin vì ngài vẫn còn hồ 



nghi việc Chúa KiTô hiện diện thực sự trong Bánh và Rượu thánh. Giữa đường, ngài dừng 
chân tại thành phố Bolsena, cách La-mã 70 dặm. Ngài dâng lễ trên mộ Thánh Christina tử 
đạo nằm trong thánh đường mang tên vị thánh này. Khi ngài bẻ bánh, đọc lời truyền phép, 
và nâng Bánh Thánh lên cao, Bánh biến thành thịt và máu. Máu nhỏ giọt xuống khăn thánh 
nhỏ màu trắng trên bàn thờ, quen gọi là khăn corporal. Ngài liền bối rối. Thoạt đầu ngài 
tính giấu đi, nhưng rồi ngài mang chiếc khăn này đến thành phố Orvieto lân cận là nơi Ðức 
Giáo Hoàng Urban IV đang cư ngụ. Ðức Giáo Hoàng lập tức mở cuộc điều tra. Sau khi sự 
kiện được xác quyết, trong cuộc cung nghinh tưng bừng cùng với các hồng y, tổng giám 
mục và các yếu nhân Hội Thánh, Ðức Thánh Cha Urban IV long trọng rước thánh tích vào 
nhà thờ lớn. Năm sau, Người thiết lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, và yêu cầu Thánh Tô-
Ma Aquino viết những bản thánh ca mừng lễ này, đó là các bài hát chầu Mình Thánh “Tantum 
Ergo” và bài “O Salutaris Hostia!” ngày nay vẫn còn phổ cập. Năm 1964, kỷ-niệm 700 năm 
thiết-lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, Ðức Thánh Cha Phao lô VI đến dâng thánh lễ tại 
đại thánh đường Orvieto là nơi còn đang lưu giữ chiếc khăn thánh tích này. Mười hai năm 
sau đó, viếng thăm lại Bolsena, qua thông điệp truyền hình gửi đại hội Thánh Thể quốc tế 
lần thứ 41, Ðức Phaolô VI nói: “Phép Thánh-Thể là một nhiệm-tích lớn lao và vô tận.” 
(a mystery great and inexhaustible (theo Joan Carroll Cruz, Eucharistic Miracles copyright 
1987 TAN Books and Publishers, Inc.) 

 

  1.2- Về Phép Lạ Thánh Thể Walldurn.  

Năm 1330, cha Heinrich Otto, dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Georges ở Walldurn gần 
Frankfurt nước Đức. Sau khi giơ cao Mình Thánh và chén Thánh, cha vô ý làm đổ Máu 
Thánh Chúa lên khăn thánh. Cha sửng sốt thấy trên khăn thánh, rượu đã trở thành Máu 
thật, hiện thành hình Chúa Kitô Tử Giá có 11 đầu Chúa đội mạo gai bao quanh, biểu tượng 
11 môn đệ đã bỏ Chúa, sau tử đạo, chỉ có Gioan dưới Thánh Giá, sau chết già. Thánh Lễ 
xong, cha mở khăn thánh coi, hình ảnh trên hiện rõ hơn. Cha lo sợ, giấu khăn thánh dưới 
Bàn Thờ. Theo lời cha xưng thú khi lâm chung, linh mục giải tội tìm thấy tấm khăn thánh 
vẫn còn mang vết tích Máu thánh Chúa như xưa. 

   

Phép lạ đã chữa lành xác hồn cho nhiều người. 
Năm 1445, Đức Thánh Cha Eugeniô IV phê chuẩn, 
xác nhận Phép Lạ Thánh Thể Walldurn, ban Đại 
Xá cho những ai tôn kính khăn thánh trong tuần 
bát nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa.  

 

Trong dịp đến nước Đức năm 2004, người viết may 
mắn được chiêm ngưỡng kính viếng khăn thánh 
còn lưu giữ trong khung kính hình chữ nhật, hiện 
đặt trên bàn thờ cạnh, phía tay trái trong nhà thờ 
Saint Georges tân tạo và được nâng lên vương 
cung thánh đường năm 1962 bởi Đức Thánh Cha 
Gioan XXIII. 

 

 1.3- Về Các lần Ðức Mẹ hiện ra. Những lần Ðức Mẹ hiện ra thường mang theo 
sứ-điệp tôn kính Thánh Thể Chúa Giêsu song song với sứ-điệp tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm 
Mẹ. Thiên thần đã hiện ra 3 lần với ba thiếu nhi Fatima năm 1916. Vào lần hiện ra thứ ba, 
các em thấy một Bánh Thánh lơ lửng và nhỏ Máu xuống chén thánh trong tay Thiên-Thần, 
và Thiên Thần đã đọc ba lần lời nguyện: “Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và 



Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa và dâng lên Chúa Mình Máu rất châu báu cùng linh 
hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong tất cả các nhà tạm trên khắp thế giới, để 
đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã bị xúc-phạm...” 
Sau đó thiên-thần cho Lu-xi-a rước Mình Thánh rồi cho hai em Phan-xi-cô và Gia-xin-ta rước 
Máu Thánh mà nói: “Hãy nhận lấy Mình và uống Máu Chúa Giê-su Ki-tô bị xỉ-nhục vì những 
kẻ vong- ân bội nghĩa. Hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi Thiên Chúa của các em”. 
(Fatima In Lucia’s Own Word [English version by Dominician Nuns of Perpetual Rosary, 
Postulation Centre, Fatima, Portugal, 1976,] trích dẫn trong Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, Cao-
tấn-Tỉnh, tr. 169-70).  

 

2.4- Về việc Ăn chay bằng Thánh-Thể Chúa Giêsu 

Nhiều thánh-nhân, trong đời sống chiêm niệm, chay tịnh, tận hiến cho Chúa Giêsu, Mình 
Thánh Chúa là của nuôi chính yếu hoặc duy nhất. Sau đây xin tạm kể ra vài hiện tượng lạ-
lùng. 

a) Sự chay tịnh của thánh nữ Ca-ta-ri-na thành Siena. 

BI. Raymond viết tiểu-sử của bà, có kể lại rằng: “Khi bị buộc phải dùng thức ăn, bà cảm 
thấy khó chịu như không còn muốn giữ lại thức ăn này trong dạ dầy và không làm sao tả 
hết được sự đau đớn phải chịu đựng mỗi khi bị bó buộc như vậy”. Lúc bắt đầu chay tịnh, 
cha giải tội bắt bà phải dùng thức ăn mỗi ngày, nhưng được ít ngày thì bà thánh hỏi cha 
rằng: “Như cha đã chứng kiến biết bao lần, con đang tự giết mình bằng thức ăn mà con 
phải tuân lệnh cha thử nghiệm, vậy tại sao cha không cấm con ăn chay, vì sự giữ chay này 
cũng có thể gây ra hậu-quả tương-tự?” Raymond kể lại, cha giải tội không biết trả lời gì hơn 
là bảo bà: “Từ rày về sau, con hãy làm theo Thánh-Thần linh-ứng, vì cha đã nhận-thức 
được rằng Thiên-Chúa đang làm những sự lạ phi thường trong con”. Ít lâu sau, cha giải tội 
thăm dò xem bà có thấy thèm ăn chút nào hay không, thì bà trả lời: “Chúa đã làm cho con 
được mãn nguyện đến nỗi trong phép Thánh Thể, con thấy không còn ham muốn ăn uống 
gì khác nữa.” Khi hỏi xem trong những ngày giữ chay như vậy, bà có thấy đói chút nào 
không, bà trả lời: “Sự hiện-diện duy nhất của Chúa đã là quá thoả mãn cho con rồi và con 
khẳng nhận rằng, để được hạnh-phúc, con chỉ cần được cùng với linh-mục dâng thánh-lễ là 
đủ cho con rồi.” (Joan Carroll Cruz, "Eucharistic Miracles", Tan Books and Publishers, 
Rockford, IL, 1987) 

 

b) Trường-hợp thánh-nữ Juliana Falconieri 

Thánh Juliana Falconieri sáng-lập dòng Nữ-Tỳ (the Servite Nuns): Bà giữ chay nghiêm nhặt 
suốt đời đến nỗi bà không thể nhận lãnh Chúa Giêsu trong phép Thánh-Thể. Trên giuờng 
bệnh lúc lâm chung. Bà yêu cầu linh mục đem Mình Thánh Chúa lại gần, để ít ra bà có thể 
được gần Chúa Giê-su. Khi ngài đem Chúa lại, thánh Juliana muốn hôn Chúa, nhưng ngài 
không cho. Juliana xin cho đặt khăn thánh corporal lên ngực chỗ trái tim của bà, để Chúa 
Giê-su có thể ngự ở đây chốc lát. Linh-mục đồng ý. Khi Mình Thánh Chúa vừa đặt lên ngực 
bà thì Mình Thánh Chúa biến mất. Thánh Juliana đã kết-hợp với Người trong tình yêu. Bà 
sinh thì, khuôn mặt rạng-rỡ hân hoan (radiant with joy). Các linh-mục và nữ-tu liền quỳ gối 
trước sự lạ này. Sau đó, khi các nữ-tu liệm xác, họ thấy trên ngực bà, nơi đã đặt Chúa Giê-
su, hiện ra hình Chúa chịu đóng đinh viền xung quanh bởi Mình Thánh Chúa.  

 2- Quả thật, Thánh Thể chính là lương thực và là linh dược cho linh 
hồn ta được nuôi sống, và dưỡng sức, hầu can đảm kiên trì trên hành trình tiến về Nước 

Chúa, như xưa kia ngôn sứ Êlia được thiên thần vực dậy, ban cho bánh và nước để tiếp tục 
tiến bước lên núi Hôreb, sau bao ngày rong ruổi, kiệt sức muốn bỏ cuộc buông trôi.  



Nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa” (1 V. 

19, 4-8) 

Thiên thần đến gốc cây sồi 
“Ê-li sao vẫn ngủ ngồi ở đây? 

Ê-li, bánh, nước đây này, 
Dậy mau ăn uống, đường dài còn xa! 

Sao ngươi đã nản, mắt hoa? 
Chúa hằng dẫn dắt ngươi qua hiểm nghèo. 

Đường lên Horeb gieo neo 
Ngươi đừng lo sợ, Chúa dìu ngươi lên. 

Của ăn nuôi sống Chúa ban, 
Ngươi thêm sức mạnh, bình an lên đường!” 

 
Manna, cũng như năm chiếc bánh và hai con cá, chỉ là của ăn tạm thời, ăn đỡ để nuôi 
thân, nhưng còn của ăn nuôi sống đời đời cho linh hồn mới là của ăn đích thực vĩnh cửu, 
như lời Chúa bảo với đám dân chờ đón Ngài ở “bờ bên kia”: “Thật, Ta bảo thật các 
ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các 
ngươi đã được ăn bánh no nê. Các người hãy ra công làm việc không phải vì của 
ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn 
Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa đã ghi dấu.”  Của ăn 
ấy là chính Thánh Thể của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể đã Phục Sinh, đã ẩn mình 
trong Bánh Thánh. “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói, 
ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ” (Ga. 6, 24-35). Thánh Phaolô Tông đồ gửi 
tín hữu Cô-rintô trong Bài Ðọc II, đã khẳng định như vậy: “Mỗi khi anh em ăn và uống 
anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.  
 

“Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi 
đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm 
lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này 
là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ 
đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén 
và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, 
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn 
bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu 
chết, cho tới khi Chúa lại đến”. (1 Cr 11, 23-26) 
 

Mỗi khi ăn Bánh và uống chén này là loan truyền Chúa chịu chết. Lời Chúa tiên báo việc 
Người sẽ hiến mình làm của lễ thánh thiện tinh tuyền dâng lên Chúa Cha và Người sẽ phục 
sinh hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Người không phải là tư tế theo phẩm trật Lê-vi, hậu 
duệ của vua Đa-vít. Nhưng là thượng tế Duy Nhất Tối Cao và Vĩnh Cửu, theo phẩm 
hàm Menkixêđê như lời Thánh Vịnh “Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị… Muôn thuở, Con 
là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê” (Tv 110: 1-4) và như sách Sáng Thế đã minh thị 
trong Bài Đọc I: 

 
“Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và 
rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc 
cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành 
trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên 
Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay 



ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. 
(St 14, 18-20”) 
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Menkixêđê là ai? Ông là nhân vật huyền bí.  

* Thư Do Thái cho biết: ông là vua Sa-lem, là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, đã đón 
gặp và chúc lành cho ông Áp-ra-ham, lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại 

các vua.2 Ông Áp-ra-ham đã chia cho ông Men-ki-xê-đê một phần mười chiến lợi phẩm. 
Trước hết, ông tên là Men-ki-xê-đê, nghĩa là “vua công chính”; rồi ông lại là vua Sa-lem, 

nghĩa là “vua bình an”.3 Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả, cuộc đời 
không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống Con Thiên Chúa: 
mãi mãi ông vẫn là tư tế. (Dt ch. 7). 

 
* Sách Sáng Thế giới thiệu “ông là tư tế của Thiên Chúa, ĐấngTối Cao”: 

[17] Thắng vua Cơ-đo-lao-me  
và các vua cùng phe xong rồi, 
Ông Áp-ram quy hồi lập tức. 
Bấy giờ tại thung lũng Sa-vê  

Còn gọi là thung lũng nhà vua 
vua thành Sơ-đôm cũng đã sẵn chờ nghênh đón. 

 
[18] Ông Menkixêđê, vua thành Sa-lem cũng đến chúc mừng, 

Còn mang cả bánh và rượu đãi ông trân trọng, 
Ông là tư tế của Thiên Chúa, ĐấngTối Cao. 

 
[19] Chúc phúc cho ông, vua cao giọng nói: 

"Nguyện xin Thiên Chúa Tối Cao, 
Là Đấng tác tạo trời cao đất dày, 
Xin ban phước cho Áp-ram đây, 

Là người tôi tớ lòng ngay của Ngài! 
 

[20] Chúc tụng Thiên Chúa Cao Vời, 
Ngài trao quân địch vào đầy tay ông!” 
Áp-ram lấy chiến lợi phẩm của ông, 
Trích một phần mười tỏ lòng tạ ơn. 

 
Ông “còn mang cả bánh và rượu đãi ông trân trọng”. Bánh và Rượu nhắc tới bữa tiệc ly 
Chúa Giêsu từ giã các môn đệ, trước khi bước vào hành trình khổ nạn, chính là ám chỉ mầu 
nhiệm Tử Nạn và mầu nhiệm Phục Sinh. Ông kêu cầu Thiên Chúa là “Đấng Tối Cao, Đấng 
dựng nên trời đất”, như Thánh-Vịnh 47 ca ngợi Thiên-Chúa là Vua khắp hoàn-vũ: 

[2] Muôn dân, nào hãy reo hò! 

Vỗ tay mừng Chúa, hoan hô đi nào! 

[3] Vì Người là Đấng Tối Cao, 

Là Vua khả uý lớn lao nhất trần.” 

(Tv 47:2-3) 

 
Lời ca tụng ấy cũng là lời cộng đoàn Ðáp Ca Thánh Vịnh ngợi khen Đấng Mê-si-a là Vua 
và là thượng-tế: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”: 
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“Sấm ngôn Đức Chúa có lời, 

Ngỏ cùng Chúa Thượng của tôi, thế này: 

“Này đây, bên hữu Cha đây! 

Con lên ngự trị ngai này Cha ban! 

Để rồi làm bệ chân con, 

Cha truyền đặt hết quân gian địch thù!” 

[2] Từ Si-on, vương-quyền Ngài trải ra rộng mở, 

Giữa lòng địch-quân, xin Ngài làm chủ mọi miền. 

[3] Ngài phán truyền: 

“Ngày đăng quang, con nắm quyền thủ lãnh, 

Vẻ huy hoàng rực rỡ sánh thần linh. 

Ngay từ trước khi bình-minh hé lộ, 

Cha đã sinh ra con tự lòng Cha.” 

[4] Khi Đức Chúa đã thốt ra thề ước, 

Ngài chẳng bao giờ lại nuốt lời thề. 

Rằng: “Theo phẩm-trật Menkixêđê, 

Từ muôn thuở, Con đã là Thượng-Tế.” 

[5] Tâu Chúa Thượng, bên phải Ngài đã có Đức Chúa, 

Ngày phẫn-nộ, Người đập tan vương-bá của trần-gian, 

[6] Người xét-xử muôn dân, xác tội-nhân chồng-chất, 

Người diệt tan bao thủ-lãnh trên miền đất mênh-mang. 

[7] Uống nơi mạch suối giữa đàng, 

Hân-hoan, Chúa Thượng hiên-ngang ngẩng đầu. 

(Tv 109, 1. 2. 3. 4)  
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II- BÍ TÍCH THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM TÌNH YÊU 
 
Ấn tín Chúa Giêsu để lại qua phép Thánh Thể, phải chăng chỉ vì yêu thương chúng ta, yêu 
thương quá đỗi để chúng ta được cứu rỗi và muốn chúng ta nên một với nhau và nên một 
với Ngài trong tình yêu muôn thuở, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân? Ðúng thế, ấn tín ấy 
cho ta tưởng niệm cuộc đời Chúa Kitô phục sinh đã hoàn toàn tận hiến cho nhân loại để 
công bố cho loài người sứ điệp hoà bình: sứ điệp của  tình yêu và hiệp nhất. 
 

1- Ðó là một tình yêu tận hiến 

            1.1- Chính vì tận hiến mà Chúa đã từ bỏ địa vị tột đỉnh của Thiên Chúa, 
khước từ mọi vinh quang hằng hữu của Người, để hạ mình mặc lấy thân nô lệ, sống hoàn 
toàn vâng phục, sống tầm thường hèn mọn như bao người khác, chia sẻ mọi yếu đuối của 
con người trần gian, kể cả sự chết, chỉ trừ tội lỗi. Trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, thánh 
Phao lô đã diễn tả mầu nhiệm Ðức Kitô qua tình yêu tận hiến của Người trong đoạn thánh 
thi súc tích như sau: 

“Ðức Giê-su Ki tô 

vốn dĩ là Thiên-Chúa 
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mà không nghĩ nhất quyết phải duy trì 

điạ-vị ngang hàng với Thiên Chúa, 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 

mặc lấy thân nô lệ, 

trở nên giống phàm nhân 

sống như người trần thế. 

Người lại còn hạ mình, 

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 

chết trên cây thập tự.”             

(Phi-líp-phê 2, 6-8) 

 

             1.2- Chính vì tận hiến mà trước lễ Vượt Qua, Ðức Giê su biết giờ của Người 
đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về 
mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”, yêu cho đến phút chót của cuộc 
đời trần thế, yêu cho đến tột cùng của tình yêu, một tình yêu khôn lường và khôn thấu 
(Gioan 13, 1). Chính vì tận hiến mà trước khi cáo biệt để đón nhận cái chết nhục hình trên 
thập giá, Người đã nêu gương phục vụ tha nhân với tất cả lòng khiêm nhường và bác ái 
qua cử chỉ rửa chân cho các môn đệ Người, bởi lẽ, như Người đã trả lời thắc mắc của Phê-
rô, “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy.” (Gio-an 13, 
8), nghĩa là Người muốn nêu gương tận hiến bằng “điều răn mới” “anh em hãy yêu thương 
nhau như Thầy đã yêu thương anh em” vì “ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là 
môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gioan 13, 34-35). Chính vì tận 
hiến mà Ðức Kitô đã hứa với các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn 
chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em 
cũng ở đó.” (Gio-an. 14, 2-3) 

 

             1.3- Chính vì tận hiến mà Người đã hứa: “bất cứ điều gì anh em nhân danh 
Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân 
danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” và Ðức Kitô còn đoan chắc 
với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ 
khác đến ở với anh em luôn mãi. Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón 
nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn anh em biết Người vì Người 
luôn ở giữa anh em và ở trong anh em, Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng 
anh em.” (Gio-an 14, 13-14 & 16-18). Lời hứa này vẫn được lập lại khi cử hành nhiệm tích 
Thánh Thể trong lễ mi-sa tưởng niệm cuộc tử nạn của Người. Và sau cùng, cũng chính vì 
tận hiến mà Người vẫn hằng ở lại thế gian này để sống mật thiết với chúng ta cách riêng 
qua phép Thánh Thể. Ðây là ý-nghĩa thứ nhất của sứ-điệp tình yêu. 

 

  2- Ðó là một tình yêu hiệp nhất: 

  2.1-Thiên Chúa kêu gọi mọi người hiệp nhất với nhau và với Người như 
trong một thân thể. 

Trong thư gửi tín hữu Co-rin-tô, thánh Phao-lô đã nói: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm 
tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh 
Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và 
tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là 
một thân thể” (1 Co-rin-tô 10, 16-17). Thật vậy, vào những giây phút cuối cùng của cuộc 



đời trần thế, Ðức Giêsu lập đi lập lại lời cầu nguyện cho các môn đệ Người được hiệp nhất, 
Người nói: “Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh 
hiến.” Và hơn thế nữa: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho 
những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và 
con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 
Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con để họ được nên một như 
chúng ta là một.” (Gio-an 17, 19 & 20-22). 

 

            2-2- Thân thể ấy là Giáo hội 

Người là đầu Giáo Hội và mỗi người chúng ta đều là chi thể. “Người là đầu của thân thể, 
nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ 
cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu” (Cô-lô-xê 1, 18). Trước khi Ðức 
Kitô đến, nhân loại bị phân rẽ. Thập giá Chúa Kitô đem lại sự hoà giải hiệp nhất. Không còn 
phân biệt dân Chúa và dân ngoại, tất cả mọi người quy tụ lại bên nhau để cùng thờ phượng 
một Thiên Chúa, để “những người ở xa, vốn xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của 
Thiên Chúa, vốn không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này, thì nay, 
“trong Ðức Kitô Giêsu, nhờ máu Ðức Kitô đổ ra, họ sẽ trở nên những người ở gần.” (Ê-phê-
xô 2, 12-13). Kế hoạch tiền định này là một mầu nhiệm được mặc khải nơi Ðức Ki tô để tất 
cả mọi người được đón nhận ơn cứu độ mà sống mật thiết với Chúa trong một thân thể 
tràn đầy tình yêu thương. So sánh với thân thể, thánh Phaolô viết: “Thật vậy, ví như thân 
thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của than thể tuy nhiều, 
nhưng vẫn là một than thể, thì Ðức Ki tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta dầu là Do-Thái 
hay Hy-Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở 
nên một than thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn Thần Khí duy nhất.” (1 Co-rin-tô 12, 
12-13). Vì vậy, “giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử 
thách Ðức Ki tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể 
Người là Hội Thánh.” (Cô-lô-xê 1, 24).  

 

Chúa Giêsu đã tự nhận là Mục Tử nhân lành “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” vì 
như Người đã nói: “Tôi còn có những con chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải 
đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” (Gio-
an 10, 15-16). Bởi vậy, như Người đã hứa sẽ phục sinh và trở lại, Chúa Giê su khi hiện ra ở 
bờ biển Ti-bê-ri-a, Người đã giao phó đàn chiên của Người cho Phê-rô làm thủ lãnh Giáo 
Hội khi hỏi đi hỏi lại ông Simon Phê-rô tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy hơn các anh em 
này không?” Ông đã ba lần cam kết trung thành gắn bó với Người. Và cả ba lần Chúa Giêsu 
đều dạy ông: “Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy.” (Gio-an 21, 15-17). Ðây là ý nghĩa thứ 
hai của sứ điệp tình yêu. 

 

III- LỜI  NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu hiển vinh! 
Cùng Mẹ Maria, con chiêm ngắm Mình Máu Chúa,  
Thầy chan chứa yêu thương! 
Thầy nhân hậu khiêm nhường! 
Thầy xin vâng rời bỏ thiên đường  
Thầy cam chịu mặc xác phàm trần.  
 
Lạy Chúa Giêsu chí nhân! 
Con là chi mà Thầy phải chịu thập phần cay đắng? 



Tội chúng con thực chẳng đáng dung tha, 
Tội chúng con lấp cả và trời đất, 
Tội chúng con chồng chất ngất cao, 
Thầy thương con biết dường nào, 
Thầy thương con biết nói sao cho cùng! 
Cứu con khỏi chốn lao lung, 
Con xin tận hiến kiên trung một lòng. 
 
ĐK- Tạ ơn Chúa rất khoan dung,   
Ngài ban Thánh Thể ở cùng chúng con;      
Con nguyền sang sửa tâm hồn,    
Rước Ngài đến ngự cho con phụng thờ.    
"Con xin như đứa trẻ thơ     
Ngủ trong lòng mẹ, đơn sơ khiêm nhường." 
(TV. 131) 
 
Hiệp cùng Mẹ Thánh Đồng Công   
Con chiêm ngắm Chúa ẩn trong bánh mầu.  
Nhiệm mầu tình Chúa cao sâu    
Thương con Chúa đến ngự vào lòng con        
Con được nuôi dưỡng linh hồn          
Để con sống mãi vẹn tròn ý Cha.          
 
Nhìn Ngài hiện tỏ mình ra 
Cho con thấy nỗi xót xa của Ngài 
Hạ mình rời bỏ thiên ngai 
Xin mang lấy xác loài người trần gian  
Cam chịu xỉ vả roi đòn 
Máu trên Thánh giá ngập tràn nỗi đau 
 
Lời Ngài tha thiết dường bao: 
"Cha ơi, dấm đắng nuốt sao khó vào! 
Chu toàn việc của Cha trao; 
Xin Cha chớ chấp kẻ nào hại con!" 
Con nào bỏ chúng lạc đàn,  
Náu thân bánh thánh, đặng gần chúng luôn. 
 
Lòng Ngài thăm thẳm trùng dương:   
Chia nhau  Thánh Thể  hiến chương của  Ngài 
Muôn người mọi chốn nơi nơi, 
Cha chung hết thảy đâu nòi người dưng! 
Soi cùng ánh sáng Tin Mừng 
Hết chia rẽ nữa, không ngừng chúc nhau.  
https://www.youtube.com/watch?v=flmCi55QR6o&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=11 

 

Ben. Đỗ Quang Vinh 
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