
 

 

                             CON LẮNG NGHE 

                            VÀ THI HÀNH 
                               

     
     

Cựu Ước kể chuyện ngôn sứ Samuen thế này: Bà Hanna là vợ hai của ông Encana, nhưng 
hiếm muộn, nên bị bà kia chọc tức. Bà mới lên Đền Thánh cầu nguyện: 
 

[11] “Lạy Ngài, CHÚA các đạo quân, 
Xin nhìn nỗi khổ của con, thưa Ngài! 

Xin thương tì nữ, con đây, 
cho con một mụn con trai, thưa Ngài, 

Con xin dâng nó cho Ngài, 
Nó làm tôi tớ suốt đời không ngơi. 

Lưỡi dao chẳng cạo, vứt ngay 
sẽ không đụng đến mảy may mái đầu.” 

(1 Samuen 1) 
Chúa đã nhậm lời và bà thi hành như lời đã khấn hứa. Bà sinh được bé trai tên là Samuen. 
Tư tế Êli trông coi Đền Thánh nuôi nấng Samuen. Ngày đêm Samuen phục vụ trong Đền 
Thánh, được Chúa gọi nhiều lần trong đêm. Nhờ tư tế Êli , Samuen nhận ra tiếng CHÚA.  
Khóp-ni và Phin-khát, hai con trai của Êli cũng là tư tế nhưng là những tên vô lại, không 
hề biết kính sợ Chúa, “khinh thường của lễ đem vào tiến dâng”, nên Người trừng phạt 
“trong một ngày cả hai mạng tức khắc phải rụng”. Chúa phán:  
 

[35] Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung kiên phụng sự Ta, 
nó sẽ làm theo lòng Ta và ý Ta, 

Ta sẽ xây cho nó một ngôi nhà bền lâu, 
ngày ngày nó luôn đi phía trước dẫn đầu, 
cho người đã được Ta xức dầu tấn phong.  

(1 Samuen 2)  
Tư tế đó chính là Samuen. 
  
Ngày nọ, Êli mắt đã lòa, không còn nhìn ra ai nữa, nên ông chỉ nằm ở trong phòng. 

 
[3] Ngọn đèn Thiên Chúa chưa tắt, vẫn không lụi tàn, 

Samuen đang nằm trong đền thờ Chúa, 
nơi ấy có đặt Hòm Bia của Chúa. 

[4] CHÚA gọi Samuen. Cậu thưa: Dạ, có con đây! 
[5] Rồi cậu chạy đến hỏi Êli: "Thưa, thầy gọi con? 

Ông bảo: Thầy đâu có gọi con, 



về giuờng ngủ đi con! 
Cậu bèn về ngủ, tắt đèn. 

[6] Lại lần nữa, CHÚA gọi Samuen. 
Samuen dậy, đến với ông Êli: "Dạ, Thầy gọi con?" 

Ông bảo: "Thầy đâu có gọi con. 
Con về ngủ đi!" 

[7] Bấy giờ Samuen chưa hề biết CHÚA, 
           Cậu chưa được lời CHÚA mạc khải. 

[8] Lần thứ ba, CHÚA lại đến gọi. 
Samuen đứng dậy, đến hỏi Êli: 

"Dạ, Thầy gọi con, có điều chi? Xin Thầy nói!" 
Êli hiểu ngay rằng chính Chúa đang gọi đứa nhỏ. 

[9] Êli bảo Samuen: "Con về ngủ ngay đi! 
Nhưng hễ có ai gọi con, thì thưa ngay: 

Lạy CHÚA, xin Ngài phán, tôi tớ Ngài lắng tai." 
Samuen bèn về ngủ ở nơi thường ngày. 

 
[10] CHÚA đến, đứng đó và như những lần trước, Ngài lại gọi: 

“Samuen! Samuen!" 
Samuen liền cất tiếng lên: 

"Xin Ngài phán, tôi tớ Ngài xin lắng nghe". 
 

[11] CHÚA phán với Samuen: 
"Này, Ta sắp làm một điều tại Ít-ra-en 

mà ai nghe cũng phải ù tai điếc cả hai bên. 
[12] Ngày ấy, trị tội nhà Êli, Ta sẽ làm như Ta đã lên án phạt. 

Ta bắt đầu thực hiện và hoàn tất. 
[13] Ta cho nó hay vì nó làm bổn phận không nên, 

Ta sẽ vĩnh viễn trừng phạt, nhà nó phải đền tội lỗi: 
Con cái khinh rẻ CHÚA, nó biết mà không răn dạy sửa đổi. 

[14] Vì vậy, Ta thề với nhà Êli: nhà Êli không bao giờ được xá lỗi, 
dù bằng lễ phẩm hay hy lễ. 

[15] Samuen nằm ngủ đến sáng, nên dậy trễ, 
Rồi mở cửa nhà Chúa chuẩn bị dâng lễ. 

Thị kiến đêm qua, Samuen sợ không dám kể cho Êli. 
[16] Ê-li gọi Samuen, hỏi: "Samuen, lại đây đi! này con!. 

Cậu thưa: "Dạ, con có đây!" 

[17] Êli hỏi: "CHÚA phán với con điều gì? Con đừng giấu thầy.  

Nếu con giấu thầy một điều nào Ngài đã phán, 
thì CHÚA sẽ phạt con đấy."  

 
[18] Samuen kể lại cho ông mọi điều, không hề giấu. 

Ông nói: "Lạy CHÚA. Xin cứ làm điều Ngài cho đấy là tốt." 
 

[19] Samuen ngày một lớn lên, 
Luôn luôn có CHÚA ở bên chỉ đường. 

Lời Ngài chan chứa tình thương, 
Chẳng lời nào sót dọc đường để rơi. 

 
[20] Tại Si-lô, từ Đan đến Bê-e-Sê-ba, dân Ít-ra-en 



thảy đều công nhận Samuen 
là người CHÚA đã chọn tên 

cho làm ngôn sứ gióng lên lời Ngài. 
[21] CHÚA hiện ra ở nơi này, 

Samuen đón nhận lời Ngài truyền ban. 
CHÚA mặc khải cho Samuen, 

Ông làm ngôn sứ ở bên cạnh Ngài.  
(1 Samuen 3)  
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Samuel là một tấm gương sáng về sự vâng lời và lòng trung thành. Khi Chúa gọi ông 
trong đêm, Samuel đã đáp lại: "Lạy Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng nghe". 
Từ đó, ông luôn sẵn lòng làm theo ý muốn của Ngài và trở thành một nhà lãnh đạo, 
tiên tri, và thầy tế lễ được kính trọng. Chính ông được Chúa sai đi xức dầu tấn phong 
David. Câu chuyện này nhấn mạnh việc nhận biết tiếng Chúa gọi trong cuộc sống, 
đã lắng nghe và thi hành lời Chúa dạy như Tin Mừng Luca kể về câu chuyện Chúa 
Giêsu đến thăm nhà hai chị em Mác-ta và Maria: 

“Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha 
rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên 
chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. 
Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một 
mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con 
với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về 
nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt 
nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. (Lc 10, 38-42) 

Mác-ta bận rộn lo việc phục vụ, trong khi Mari-a ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. 
Chúa Giê-su đã nhắc nhở Mác-ta rằng Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, đó là lắng nghe 
và đón nhận lời Chúa. 

* Mari-a là hình ảnh của người biết lắng nghe, nhận ra tầm quan trọng của 
việc ưu tiên dành thời gian để tìm kiếm sự hướng dẫn và tình yêu của Chúa qua lời Ngài. 
Lắng nghe thôi chưa đủ. Hành động "lắng nghe" không chỉ dừng lại ở việc nghe bằng tai, 
mà còn là nghe bằng cả tâm hồn, để lời Chúa thấm nhuần và hướng dẫn cuộc sống. 

* Mác-ta tượng trưng cho việc thực thi. Mác-ta làm việc mải lo chuyện bếp 
núc, dọn dẹp nhà cửa đón khách cho tươm tất chu đáo. Việc thực thi của Mác-ta xuất 
phát từ lòng Tin Yêu nhiệt thành mến Chúa, không hẳn đơn thuần do áp lực bó buộc phải 
làm vì xã giao thông lệ. 

Chúa Giêsu nhắc nhở rằng những công việc của chúng ta phải được thúc đẩy bởi tinh thần 
phục vụ và sự kết nối với Ngài. Trong đời sống hiện đại, chúng ta thường dễ bị cuốn vào 
những bận rộn, giống như Mác-ta. Nhưng điều quan trọng là biết dừng lại, dành thời gian 
để lắng nghe Chúa qua việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hoặc qua các dấu chỉ trong 
cuộc sống. Sau khi lắng nghe, chúng ta cần thi hành lời Ngài với tình yêu, khiêm nhường 
và lòng tin tưởng. Không phải Martha sai khi phục vụ, mà vấn đề là bà đã lo lắng quá mức 
và quên mất điều quan trọng, nhất là sự hiện diện của Chúa. Câu chuyện nhấn mạnh rằng 
việc lắng nghe lời Chúa (giống như Maria) là nền tảng cho hành động có ý nghĩa (như 
công việc của Mác-ta). 
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  1-  Đức Maria và Thánh Giuse là những tấm gương sáng về lòng tin tưởng và sự 
vâng phục theo thánh ý Chúa. Đức Maria, qua lời thưa "Xin Vâng" trong biến cố Truyền 
Tin, đã chấp nhận sứ mạng làm Mẹ Đấng Cứu Thế với một lòng tín thác sâu sắc. Còn 
Thánh Giuse, dù đối mặt với nhiều thử thách, đã luôn vâng lời và hành động trong thinh 
lặng, làm tròn vai trò bảo vệ và chăm sóc Thánh Gia. Các ngài là minh chứng sống động 
về sự lắng nghe và sẵn sàng thi hành ý Chúa một cách khiêm nhường và trọn vẹn 

2- Ông Giacaria và bà Êlisabét là những minh chứng rõ nét về sự lắng nghe và 
thi hành ý Chúa, dù đôi lúc còn thiếu sót. Trong Kinh Thánh, Giacaria đã nhận được lời 
truyền báo từ thiên thần rằng ông sẽ có một người con là Gioan Tẩy Giả. Ban đầu, ông 
nghi ngờ vì tuổi cao và điều này dẫn đến việc ông bị câm cho đến khi con mình chào đời. 
Tuy vậy, sau cùng ông đã vâng phục và thực hiện theo ý Chúa, đặt tên con là Gioan như 
lời truyền dạy. Bà Êlisabét cũng là một tấm gương sáng, khi bà nhận ra phép lạ Chúa đã 
làm nơi mình và bày tỏ lòng tin mạnh mẽ. Câu chuyện của họ là bài học quý giá về việc 
vượt qua sự nghi ngờ, lắng nghe và thi hành ý Chúa.  

  3- Abraham và bà Sara cũng là những minh chứng tuyệt vời về lòng tin cậy và 
sự thi hành ý Chúa. Dù đối mặt với những thách thức lớn lao và thử thách đức tin, họ vẫn 
kiên trì bước theo kế hoạch của Chúa. Khi Chúa hứa rằng họ sẽ có một người con, dù đã 
cao tuổi, Abraham và Sara ban đầu gặp khó khăn để tin tưởng. Bà Sara thậm chí đã cười 
khi nghe lời hứa này! Nhưng cuối cùng, họ đã đặt niềm tin nơi Chúa, và Isaac ra đời, trở 
thành sự khởi đầu của lời hứa lớn lao mà Chúa đã ban cho Abraham rằng: ông sẽ trở 
thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Chuyện của hai ông bà truyền cảm hứng cho chúng ta 
rằng, ngay cả khi chúng ta không hiểu hoặc nghi ngờ kế hoạch của Chúa, lòng tin tưởng  
biết lắng nghe và sự vâng phục vẫn luôn dẫn đến những phúc lành ngoài mong đợi. “Ðối 
với Thiên Chúa có gì khó đâu”,  trong Bài Ðọc I, sách Sáng Thế kể rằng: 

[1] Một hôm, lúc trời nóng nực nhất,  
tại thung lũng Mam-rê dưới cụm sồi cao ngất, 

ông Áp-ra-ham đang ngồi trước cửa lều hóng mát, 
thì Đức Chúa hiện ra với ông.  

 
[2] Ngước lên nhìn, thấy ba người đứng gần,  

ông liền chạy ra ân cần đón tiếp, 
 ông sụp xuống đất chắp tay vái. 

 
[3] "Thưa Ngài, nếu Ngài đoái thương tôi,  

xin Ngài đừng đứng đấy coi  
mà không ghé đến bề tôi của Ngài!" 

 
[4] Tôi đi lấy nước cho Ngài  

rửa chân rồi nghỉ dưới tàn cây đây. 
 

[5] Tôi xin đem bánh ra đây, 
Xin mời dùng đỡ rồi ra lên đường." 

Khách bèn đáp lại ông rằng: 
"Xin ông cứ việc như ông tỏ bày” 

 
[6-7] Ông vào lều bảo bà Sa-ra: 

"Bà mau lấy ba thúng bột mà làm bánh!” 



Rồi ông chạy tới đám súc vật, 
Ông bắt một con bê thật béo đẫy, 

ông giao cho đầy tớ vội lấy làm thịt. 
 

[8] Ông đem sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã nấu xong 
Ông dọn ra, ông bày biện, ông đãi khách. 

Trong khi các khách đang ăn, 
ông đứng hầu khách dưới tàn bóng cây. 

 
[9] Khách hỏi: "Sa-ra vợ ông đâu?” 

Ông đáp: "Thưa, nhà tôi ở trong lều." 
 

[10] Khách nói:  
"Sang năm tôi lại thăm ông, 

Khi ấy một con trai sẽ lọt lòng Sa-ra. 
Bấy giờ bà ở sau lều, 

Những gì khách nói bà đều lắng nghe.   
(St 18, 1-10a)  
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Hai ông bà hiếu khách, ân cần mời khách, tiếp đón chu đáo tận tình. Nhờ vậy họ đã được 
gặp gỡ Chúa. Trong tuần trưởc Chúa hỏi: nhìn tha nhân, ai là anh em? Chúng ta thưa với 
Chúa: “ai cũng là anh em con”. Hôm nay hai ông bà Abraham và Sara đã nhìn thấy khách 
hình ảnh của Chúa. Câu chuyện nhắc nhở ta Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người tín hữu 
nhất là trong những người bất hạnh, những người đang cần ta đến phục vụ chăm sóc. Quả 
như trong Bài Đọc II, thánh Phaolô kêu gọi các tông đồ hãy đón nhận tha nhân như đón 
nhận Chúa Giêsu, Đấng chịu khổ đau bất hạnh, bị bầm vập vì yêu thương chúng ta. 

“Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ 
tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn 
thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác 
của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội 
thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Ðấng đã trao phó cho tôi rao 
giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua 
muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. 
Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh 
quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Ðức Kitô trong anh em, 
Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh 
mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho 
mọi người nên hoàn hảo trong Ðức Giêsu Kitô”. (Cl 1, 24-28) 

“Người là niềm hy vọng vinh quang”, Vinh Quang ấy dành cho những ai được hưởng?  
Ðáp Ca Thánh Vịnh trả lời “Ai Đuợc Vào Ngụ Trong Nhà Chúa?: 

“Lạy Chúa ! 

Ai vào trú ngụ nhà Ngài, 

Trèo lên núi thánh điện đài Si-on, 

Phải là thánh thiện vẹn tròn, 

Làm điều chính trực, giữ lòng sạch trong, 
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Không làm ai phải buồn lòng, 

Giữ gìn lời nói sao không hại người. 

Trọng người thờ kính Chúa Trời, 

Với phường gian ác, xa rời khinh khi. 

Lỡ thề, dẫu có thiệt chi, 

Cũng không rút lại vẫn thì giữ nguyên. 

Ai không tham nhũng ăn tiền, 

Không cho vay lãi, làm phiền hại ai, 

Sẽ bền vững mãi lâu dài, 

Chúa không khiển trách chê bai bao giờ”. 

(Tv 15, (2-5) 
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LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa 
Ngài là mạch sống trường sinh.    
Hồn con chan chứa Thần Linh của Người. 
Hồn con tắm ánh sáng ngời.      
Trở thành nghĩa tử được Người yêu thương. (TV. 36: 10 ) 
Ngài ban phúc cả khôn lường,  
Dẫn con đi chẳng lạc đường bình an. 
 

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối.  
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.  
Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa.  
Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? 
 
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, 
là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng 
hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai. 
 

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. 
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. 
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. 
Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban. 
 

Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý. 
Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. 
Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới. 
Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. 
 

Xin cho đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. 
Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. 
Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý 

Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. 
https://www.youtube.com/watch?v=-7ClMRuZ3KU 

Ben. Đỗ Quang Vinh 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13065
https://www.youtube.com/watch?v=-7ClMRuZ3KU

