
 

 

                                                  THẮP SÁNG LÊN  
  NGỌN LỬA TÌNH YÊU

                                     

 
Chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, vào một đêm đông lạnh giá, cạnh nhà thờ tại một ngôi 
làng nhỏ kia, mọi người tụ họp xung quanh một đống lửa để sưởi ấm. Ông già trùm họ 
trong làng, nguyên là thầy giảng xuất tu, kể rằng: "Ngọn lửa này không chỉ làm ấm cơ thể 
chúng ta, mà còn mang lại sự gần gũi, đoàn kết và yêu thương. Hãy nhớ rằng, chúng ta 
cần giữ cho ngọn lửa này luôn cháy sáng, không chỉ trong đêm nay, mà trong cả tâm hồn 
của mình. Đó là ngọn lửa của yêu thương và hy vọng." Rồi ông kể tiếp: “Nhà thờ họ làng 
ta lấy tên thánh Phêrô làm bổn mạng là vì dưới thời vua Tự Đức dân làng mình đã che giấu 
các linh mục thừa sai. Hồi ấy Cố Ven, tên thật là Jean Théophane Vénard thuộc Hội Thừa 
Sai bên Pháp sang nước ta giảng đạo, dân làng mình đã che chở. Ngài bị bắt, ngài đã không 
chịu bỏ đạo nên bị kết án tử hình. Án trảm quyết, bêu đầu 3 ngày rồi thả trôi sông. Têphanô 
Vêna (Jean Théophane Vénard) được nâng lên bậc chân phước ngày 02-5-1909 và được 
tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.  

* Về Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai trong số các tông đồ quan trọng của Chúa 
Giêsu. Cả hai vị thánh này đã chịu nhiều đau khổ để rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là trong 
thời kỳ Đế quốc La Mã khi Kitô giáo bị coi là một mối đe dọa cho chính quyền và văn hóa 
La Mã. Thánh Phaolô, trước đây là một người bách hại Kitô giáo, sau khi trở lại đã chịu 
nhiều lần bị đánh đập, bị bỏ tù và cuối cùng là bị xử tử tại La mã vì đức tin. Thánh Phêrô, 
người được coi là đá tảng của Giáo hội, cũng đã bị hành hình. Truyền thuyết kể rằng Thánh 
Phêrô yêu cầu được đóng đinh ngược đầu vì ông cảm thấy không xứng đáng chết giống 
Chúa Giêsu. 

* Về thánh Têphanô, ngài là một trong bảy phó tế trẻ tuổi đầu tiên, nổi tiếng với 
lòng nhiệt thành rao giảng về Chúa Giêsu và lòng bác ái đối với người nghèo. Tuy nhiên, lời 
giảng của ngài bị một số người Do Thái chống đối mạnh mẽ, họ đã kết tội ông lộng ngôn 
chống lại Thiên Chúa và Luật Môsê. Ngài bị buộc tội phỉ báng Môsê và Đức Chúa. Vì sự chia 
rẽ chống đối ấy, ngài bị đưa ra trước hội đồng Do Thái (Sanhedrin), nhưng Thánh Têphanô 
vẫn mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình và kể lại lịch sử cứu độ.   

Trong những giây phút cuối cùng, Thánh Têphanô kêu cầu Chúa tha thứ cho những kẻ bách 
hại mình, nói rằng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này" (Cv 7, 60). Thánh nhân đã giữ lửa 
tin yêu trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi bị bách hại. Việc ngài tử đạo là tấm gương sáng 
về sự hy sinh và lòng mến yêu Thiên Chúa. Ngài trở thành biểu tượng của lòng can đảm và 
niềm tin mạnh mẽ trong Kitô giáo. Tinh thần tử đạo của ngài phản ánh ngọn lửa của tình 
yêu Thiên Chúa, ngọn lửa mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay: 



“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem 
lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy 
lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao 
cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an 
xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến 
để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ 
nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối 
con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái 
chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối 
mẹ chồng”. (Lc 12, 49-53) 

Lời Chúa trong Tin Mừng Luca vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ: "Thầy đã đến để 
ném lửa vào mặt đất, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên!" Ngọn lửa ấy là 
tình yêu thương, sự thật, và niềm tin Thiên Chúa mang đến cho nhân loại. Tin Mừng nhắc 
nhở rằng, theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngài đến không phải để mang 
sự bình an bề ngoài, mà là để đặt ra ranh giới giữa sự thật và giả dối, giữa ánh sáng và 
bóng tối. Sự lựa chọn này đòi hỏi lòng can đảm và ý chí mạnh mẽ, vì nó có thể dẫn đến 
xung đột ngay cả trong gia đình và cộng đồng. 

I- THẮP SÁNG LÊN NGỌN LỬA TÌNH YÊU 

1. Thắp Lửa Tình Yêu để biết chọn đường đi trước những xung đột chia rẽ. 

Hãy chọn đường hẹp, nghĩa là sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về thế gian để sống theo 
Thánh ý Chúa. Đó cũng là việc vác thánh giá mỗi ngày, đối diện với những khó khăn, đau 
khổ, và thậm chí là sự cô lập. Nhưng chính trong những thử thách đó, ân sủng Chúa lại 
càng được thể hiện rõ nét hơn, mang đến niềm hy vọng và sức mạnh. 

Như Chúa Giêsu đã khẳng định, phần thưởng dành cho những ai trung kiên trên con đường 
hẹp sẽ là vinh quang bất diệt nơi Nước Trời. Hãy hình dung ngọn lửa cháy sáng giữa hai 
con đường: một con đường thẳng dẫn đến sự sống đời đời, và một con đường quanh co 
dẫn đến sự hủy diệt. Kitô hữu được mời gọi can đảm bước qua thử thách để chọn ánh sáng, 
dù có phải đánh đổi. 

Trước kia, khi Chúa Giêsu bị bắt, Phêrô đã rút gươm để bảo vệ Thầy mình. Chúa Giêsu ngăn 
lại, và chữa lành tai kẻ bị chém đứt. Chúa bảo: "Hãy xỏ gươm vào bao!" (Mt 26, 52). Vậy 
mà bây giờ Chúa lại bảo: "Thầy đến để đem sự chia rẽ” (Lc 12, 51). Chẳng có gì ngạc nhiên! 
Vì sứ mạng của Người không dựa vào bạo lực hay sức mạnh trần gian. Chúa từng nói với 
các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho các con ; Thầy ban bình an của Thầy cho các 
con ; Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Quả vậy như Thánh 
Phaolô khẳng định: “Bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho 
lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,7).Thay vì dùng bạo lực để chống trả, 

Chúa mời gọi sống theo tình yêu và sự tha thứ. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng việc theo Người 
sẽ đòi hỏi sự chọn lựa quyết liệt, có thể gây ra sự chia rẽ ngay trong gia đình và xã hội. Đó 
là sự chia rẽ giữa những người đón nhận tin mừng và những người từ chối. Một 
mặt, Người kêu gọi tình yêu và hòa bình; mặt khác, Người khẳng định rằng theo Người có 
thể dẫn đến khó khăn và sự xung đột cần vượt qua. Con đường theo Chúa đòi hỏi sự dấn 
thân, đôi khi dẫn đến xung đột không phải chỉ là xung đột ngoại cảnh mà nhất là 
xung đột nội tâm. Đó là cuộc chiến đấu giữa tính xác thịt vị kỷ chiều theo dục vọng và 
Thần Khí đòi lòng vị tha như Thánh Phaolô đã diễn tả: “Tính xác thịt thì ước muốn những 



điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác 
thịt; đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn” (Gal 5,17). 

2. Thắp Lửa Tình Yêu để biết chấp nhận hy sinh từ bỏ 

Kết cục của cuộc chiến đấu ấy là từ bỏ những rào cản ngăn trở ta đến gần Thiên Chúa: 
tham lam, tội lỗi, gian dối sân si, bất tri vô cảm, mê đắm dục vọng, vu khống kiêu căng, nói 
năng hại người, nghe lời ma vương, hắt đổ yêu thương, gạt lường giăng bẫy, gieo cấy oán 
thù, nghi ngờ đố ky,v.v... Hãy hình dung một người mang thánh giá bước qua ngọn lửa 
thanh luyện, ngọn lửa sáng soi trong đêm tối, dẫn dắt chúng ta đi qua hành trình đầy thử 
thách để đến với ánh sáng vinh quang. Thánh giá trở nên nhẹ nhàng hơn khi buông bỏ 
gánh nặng tội lỗi và những điều không thuộc về Thiên Chúa. Khi thắp lên ngọn lửa tình yêu, 
chúng ta không chỉ đón nhận sự thanh luyện từ Thiên Chúa mà còn mở lòng mình để yêu 
thương và phục vụ. Chính tình yêu ấy làm cho mọi hy sinh, từ bỏ trở nên cao cả và trọn 
vẹn. Hy sinh không chỉ đơn thuần là mất mát, mà chính là một hành động xuất phát từ lòng 
tin và tình yêu lớn lao. Nhờ tình yêu ấy, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng 
sự ích kỷ và đạt đến sự bình an thực sự nơi Thiên Chúa. 

Ngọn lửa thiêng liêng mà Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin Mừng không chỉ là biểu tượng 
của tình yêu mà còn là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đã xuống trên các 
tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần như những lưỡi lửa, ban cho họ sức mạnh để làm chứng 
cho Chúa Giêsu.  

Chúa Giêsu nói: “Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến 
khi hoàn tất”. Phép rửa ấy chính là sự thương khó và cái chết của Ngài. Lời Chúa 

nhắc nhở những ai muốn bước theo Ngài thì cũng phải đón nhận phép rửa như Ngài đã 
chịu, tức là từ bỏ ý riêng, để vâng theo ý Chúa, sẵn sàng hy sinh và chấp nhận cả cái 
chết để sống và làm chứng cho Tin Mừng, chết đi để phục sinh mặc lấy người mới 
mang hình ảnh của Đức Kitô. Thư gửi tín hữu Do-thái trong Bài Ðọc II, thánh Phaolô kêu 
gọi “Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”. 

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng 
nhân đông đảo như đám mây bao quanh, hãy trút bỏ tất cả những gì 
làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta 
hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Hãy nhìn 
thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên 
hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu 
khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên 
Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn 
công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của 
Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì trong khi 
chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. (Dt 12, 1-4) 

Bài  đọc II kêu gọi bước theo Chúa Kitô. Con đường ấy không hứa hẹn một cuộc sống dễ 
dàng, nhưng lại đầy tràn hy vọng và ơn cứu độ. Ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến chính 
là biểu tượng của sự hy sinh ấy, yêu cầu mọi người phải can đảm chọn lựa, dù có phải chịu 
khổ đau. Người tín hữu được mời gọi vượt qua những gian nan, bất công, và thậm chí cả 
sự chống đối từ chính những người xung quanh để kiên định trong đức tin. Đồng thời, sự 
hiện diện của Chúa Kitô là nguồn sức mạnh, xoa dịu nỗi đau và làm cho sự hy sinh ấy trở 
nên ý nghĩa. 



II- THẮP LÊN NGỌN LỬA TÌNH YÊU LAN TỎA TRONG BÓNG TỐI 

Trong thế giới nhiều đau khổ và bất công, bóng tối của tội lỗi và tuyệt vọng có thể làm 
nguội lạnh trái tim con người. Ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu không chỉ để giữ ấm cho 
chính tâm hồn mình mà còn phải được lan tỏa ra khắp mọi nơi, để mang ánh sáng và sự 
sống đến cho mọi người. 

1. Để sưởi ấm và thanh luyện 

Lửa tình yêu của Chúa không chỉ mang lại hơi ấm giữa lạnh lẽo, mà còn có sức mạnh thanh 
luyện tâm hồn, loại bỏ những tạp chất của tội lỗi. Ngọn lửa ấy mời gọi mỗi người sống công 
chính và canh tân cuộc đời theo ánh sáng Lời Chúa. 

"Lan tỏa lửa tình yêu trong bóng tối" nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những lúc khó 
khăn, tăm tối nhất, tình yêu từ Thiên Chúa vẫn có thể soi sáng, làm ấm lại tâm hồn và giúp 
chúng ta tìm thấy hy vọng. Ngọn lửa tình yêu không chỉ sưởi ấm những nơi lạnh lẽo, mà 
còn thanh luyện tâm hồn, dẫn dắt chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Việc lan tỏa tình yêu đó 
cũng là một hành động chia sẻ, mang lại sự bình an và an ủi cho những người xung quanh. 
Hãy tưởng tượng hình ảnh một ánh sáng nhỏ, bắt đầu lấp lánh trong bóng tối, rồi dần dần 
lan rộng, làm thay đổi cả không gian, đó chính là sức mạnh của tình yêu thiêng liêng! Hành 
động này không chỉ đẹp đẽ về mặt tinh thần, mà còn mang tính cách mạng trong việc thay 
đổi thế giới.  

Hãy hình dung một chiếc lò luyện vàng, trong đó ngọn lửa thiêu đốt những tạp chất để tinh 
luyện vàng trở nên thuần khiết. Hãy nhìn xem lò nung đồ gốm, cái chén, nồi đất nặn thành 
hình nếu không nung trong lửa hừng hực sao có thể thành cái nồi ta cầm sử dụng? Tâm 
hồn con người cũng vậy, được Chúa thanh lọc qua những thử thách và tình yêu thương. 

Biến cố lửa diêm sinh đốt cháy thành Sôđôma và Gomôra (St 19, 24-25) là một hình ảnh 
mạnh mẽ về sự thanh luyện. Trong Kinh Thánh, lửa thường được dùng như biểu tượng của 
sự phán xét và thanh lọc. Biến cố này xảy ra vì dân Sôđôma và Gomôra sống trong tội lỗi , 
bất công, và chối bỏ Thiên Chúa, dẫn đến sự hủy diệt thành phố để loại bỏ những điều 
không thuộc về Ngài. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là lòng thương xót của Thiên Chúa: Ngài đã cứu gia đình 
ông Lót, những người còn sống công chính, trước khi xảy ra biến cố này. Qua đó, lửa diêm 
sinh không chỉ là biểu tượng của sự phán xét mà còn là lời mời gọi con người sống thánh 
thiện, giữ ngọn lửa tình yêu và lòng trung thành với Thiên Chúa. 

Ngônn sứ Giêrêmia (Jeremiah) kể chuyện Abđêmêlech, người đã can đảm cứu ngôn sứ khỏi 
cảnh nguy hiểm. (Giêrêmia 38:7-13). Abđêmêlech, một hoạn quan người Ê-thi-ô-pi 
(Ethiopia) trong cung đình vua Xít-ki-gia (Zedekiah), đã đối mặt với các thủ lãnh và lên tiếng 
bảo vệ Giêrêmia. Ngôn sứ Giêrêmia thường bị người đồng hương gọi bằng những lời mỉa 
mai, như “tứ phía kinh hoàng” (tiếng Do Thái: Magor-Missabib). Là vì ông thường xuyên 
cảnh báo dân Israel về những hình phạt mà họ sẽ gánh chịu do sự bất trung với Thiên Chúa. 
Những lời tiên tri nghiêm khắc này khiến ông không được lòng mọi người và bị chế giễu, 
thậm chí còn bị xem là nguồn gốc của sự sợ hãi và hỗn loạn. Cụm từ “tứ phía kinh hoàng” 
chính là cách mà họ bày tỏ sự khinh miệt đối với Giêrêmia, vì họ không muốn nghe những 
lời cảnh báo của ông. Tuy nhiên, sự trung thành của Giêrêmia đối với sứ mạng của mình đã 
khiến ông kiên định, dù phải chịu đựng sự bắt bớ, cô lập, và nguy hiểm. 



Khi Giêrêmia bị ném xuống giếng vì nói lời tiên tri mà các thủ lãnh không muốn nghe, ông 
rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không có nước uống, chỉ có bùn, và cận kề cái chết. Dù 
không phải là người có quyền lực lớn, nhưng Abđêmêlech, đã thể hiện lòng nhân hậu và sự 
can đảm. Ông đến thưa vua và xin phép kéo Giêrêmia lên khỏi giếng. Sau đó, với sự giúp 
đỡ của 30 người khác, ông đã dùng dây thừng và những tấm vải cũ để kéo Giêrêmia lên an 
toàn. 

Hành động của Abđêmêlech là minh chứng cho lòng trung tín với lẽ phải và nhân ái, bất 
chấp nguy cơ đối đầu với quyền lực và sự chống đối. Câu chuyện này còn nhấn mạnh sự 
quan phòng và ơn cứu độ của Thiên Chúa qua những người trung thành và công chính  

Sự kiện này được liên hệ với "Lửa Tình Yêu" mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng Luca 
hôm nay. Lửa của Chúa không phải để hủy diệt, mà là để thanh lọc tâm hồn, để 
làm cho tâm hồn chúng ta xứng đáng đón nhận tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Đó cũng 
là ngọn lửa khuyến khích chúng ta sống công chính, bất chấp những thử thách trong đời 
sống, như đã diễn tả trong  Bài Ðọc I:  

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ 
cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh 
thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên 
này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Vua Sêđêcia phán 
rằng: “Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các  

ngươi điều gì”. Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia 
con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả 
Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông 
Giêrêmia sa xuống bùn. Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua 
rằng: “Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với 
tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong 
thành hết bánh ăn”. Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi 
rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri 
Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”. (Gr 38, 4-6. 8-10) 

2. Để sẵn sàng quảng đại yêu thương tha nhân 

 * Ngọn lửa tình yêu không thể giữ cho riêng mình; nó chỉ thực sự có ý nghĩa 
khi được chia sẻ và lan tỏa. Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, quảng đại, và tha 
thứ, ngay cả với những người gây đau khổ cho họ. Đó là cách chúng ta trở thành ánh sáng 
trong bóng tối cho những ai đang cần sự dẫn dắt. Hãy hình dung một người cầm ngọn đuốc 
truyền ánh sáng cho những người xung quanh đang lạc lối. Ngọn đuốc ấy không chỉ xua 
tan bóng tối mà còn truyền hơi ấm của tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người. 

"Lan tỏa lửa tình yêu trong bóng tối" không chỉ là lời kêu gọi mà còn là sứ mạng của mỗi 
người. Khi chúng ta sẵn sàng quảng đại yêu thương tha nhân, chúng ta không chỉ mang lại 
ánh sáng cho những nơi u tối, mà còn khơi dậy hy vọng và sưởi ấm những tâm hồn đang 
cần được chữa lành. 

Tình yêu quảng đại không đo đếm, không điều kiện, luôn mở lòng để phục vụ và tha thứ. 
Đó chính là ngọn lửa thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã gieo vào thế gian, để mỗi người trở 
thành người thắp sáng và chia sẻ ngọn lửa ấy. Hãy để những hành động nhỏ bé nhưng xuất 
phát từ lòng yêu thương trở thành ánh sáng dẫn lối trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ đó, 
lửa tình yêu sẽ không chỉ cháy sáng trong tâm hồn mà còn lan tỏa đến khắp mọi nơi. 



Trước tiên, tôi tự hỏi: Tình yêu trong tâm hồn tôi đã mạnh mẽ hay còn yếu ớt? Tôi có sẵn 
sàng tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình và của người khác không? Ngọn lửa ấy có 
cần được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện, lòng biết ơn và sự kiên nhẫn? 

Khi ánh sáng trong tôi đủ mạnh, tôi có thể chia sẻ nó với mọi người. Có lẽ là một lời động 
viên nhỏ, một hành động tử tế, hay một sự hiện diện thầm lặng nhưng chân thành. Những 
điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại có thể thắp sáng cả một góc đời của tha nhân. 

Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Yêu thương đôi khi đòi hỏi sự chấp nhận những 
khác biệt, những giới hạn và thậm chí cả những tổn thương. Nhưng qua đó, chúng ta học 
được cách yêu như Chúa đã yêu, yêu vô điều kiện và quảng đại. 

* Yêu thương tha nhân là giới răn Chúa truyền dạy:  

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí 
khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống 
như điều răn thứ nhất: Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình.” (Matthêu 
22:37-39). Chúa từng nói: "Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; 
Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom... Quả thật, ta 
nói cho các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm điều ấy cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 
của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta." (Matthêu 25:35-40). Dụ ngôn Người 
Samaritan nhân lành đã cứu giúp một người bị thương khi mọi người khác đều bỏ qua, là 
một hình ảnh mạnh mẽ về việc yêu thương tha nhân, vượt qua rào cản xã hội và định kiến. 
(Luca 10:25-37) 

 * Gương các thánh là những bài học lan tỏa ngọn lửa tình yêu 

  * Mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời để yêu thương và phục vụ người nghèo, 
bệnh tật và bị bỏ rơi. Một câu nói nổi tiếng của Mẹ: "Nếu bạn không thể nuôi cả trăm người, 
hãy nuôi chỉ một người." 

* Thánh Phanxicô đã từ bỏ cuộc sống giàu có để sống giản dị, phục vụ người 
nghèo và yêu thương tất cả mọi sinh vật. Lời cầu nguyện nổi tiếng của ngài: “Lạy Chúa, xin 
hãy làm con thành khí cụ bình an của Ngài... nơi bóng tối, xin hãy làm con mang ánh sáng.” 

* Thánh Maximilian đã hy sinh mạng sống để cứu một người cha trong trại 
tập trung Auschwitz. Hành động của ngài thể hiện tình yêu quảng đại tuyệt đối, không hề 
màng đến bản thân mình. 

* Trong cuộc sống, ngay cả trong bóng tối, vẫn luôn có hy vọng.  

Có những khoảnh khắc chúng ta thấy mình chìm trong bóng tối của nỗi buồn, mất mát, hay 
sự vô cảm. Nhưng "Ngọn lửa tình yêu" chính là niềm hy vọng ấy, là ánh sáng từ trái tim của 
mỗi người mà Thiên Chúa đã ban tặng, để chúng ta soi sáng và sưởi ấm lẫn nhau. 

 * Một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình thường xuyên được hàng xóm giúp 
đỡ bằng cách mang đồ ăn, trò chuyện để bà cảm thấy không cô đơn. Đây là cách lan tỏa 
yêu thương trong cộng đồng. 



 * Trong các đợt thiên tai như lũ lụt hoặc động đất, có những người sẵn sàng dành 
thời gian, tiền bạc, và sức lực để hỗ trợ người gặp khó khăn, dù họ không quen biết. Họ trở 
thành chứng nhân của tình yêu quảng đại. 

 * Trong một gia đình, khi có mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, một bên đã quyết 
định tha thứ và chủ động hòa giải. Hành động ấy không chỉ mang lại sự bình yên mà còn 
tạo nền tảng để xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn. 

Những hành động yêu thương này, dù lớn hay nhỏ, đều phản ánh sự quảng đại khi chúng 
ta sẵn lòng cho đi mà không mong đợi điều gì đáp lại. Nó cũng là cách chúng ta sống theo 
gương của Chúa, lan tỏa ánh sáng tình yêu đến mọi nơi. 

III- LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa, 
Hiệp cùng cộng đoàn Ðáp Ca Thánh Vịnh, xin dâng lên Ngài niềm cảm tạ ngợi ca tình Chúa 
khoan nhân. Con nguyện luôn giữ ngọn lửa tình yêu trong lòng cháy sáng và lan tỏa, để 
con trở thành ánh sáng soi đường cho những ai đang lạc lối, và là hơi ấm trong cuộc sống 
của tha nhân. 

 

[2-3] Tôi hằng trông đợi Yavê. 
Ðoái nhìn, Người đã lắng nghe tôi cầu, 

Người lôi tôi khỏi vực sâu, 
Khỏi nơi lầy lội, mương hào nhớp nhơ. 

Dù trên ghềnh đá chơ vơ, 
Người cho vững bước chẳng lo té nhào. 

[4] Người cho tôi cất tiếng cao 

Một bài ca mới cao rao danh Người. 
Làm cho thiên hạ khắp nơi, 

Một lòng kính sợ dâng Ngài niềm tin. 
Đời con khốn khổ bần hàn, 

Chúa hằng nghĩ tới, ban ngàn muôn ơn. 
Xin Ngài phù hộ cho con, 

Xin đừng trì hoãn, cứu con, lạy Ngài! 
(Tv 40, 2. 3. 4. 18) 

Con xin Ngài cho con đốm Lửa. Chúng con chẳng còn xa nhau nữa. Chúng con chia nhau 
Lửa sáng lung linh, chan chứa ân tình, ngụt bốc thương yêu. Chúng con sẽ nhìn rõ mặt 
nhau trong cùng một bầy chiên tan rã, nay quay quần dắt dìu nhau trong biển Lửa siêu 
nhiên, Lửa in rõ bóng Thiên Chúa nhân hiền.   

Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt, kẻo tối tăm hận thù sẽ ào ạt tràn tới tấn công; 
kẻo bóng đêm gian dối sẽ ập vào chiếm cứ hồn con; kẻo bóng đêm tàn nhẫn lạnh lùng làm 
con rét run tê cóng; kẻo bóng đêm tai ương thảm hoạ khiến con sợ hãi cô đơn. 

Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt. Lửa hắt bóng con in trên nền vách, con đối diện 
hồn con và con gặp lại bản thân; con thấy con là mọn hèn, là xấu xa, là nhuốc nha đáng 
trách. Tội tình này xin Chúa xóa bỏ, con quyết ăn năn. Tội tình này sẽ huỷ diệt trong Lửa 
hồng nung nấu. Con sẽ không còn là thanh sắt lăn lóc rỉ han. Con sẽ được thanh tẩy làm 
nên kho tàng chất chứa tình Cha yêu dấu. Con sẽ được tôi luyện uốn nắn cho Ngài dùng 
làm khí cụ bình an. Con sẽ nóng đỏ mềm mại như chính Lửa hồng thiêu đốt kết con nên 
một chẳng thể phân ly. Con sẽ được đóng ấn như thành Xô-Đô-Ma ghi dấu thiên uy.  



Chúa ơi, giữ Lửa cho con, xin đừng để tắt! Để con suốt đời phản ánh trung thành tình Cha 
chất ngất. Tình Cha không đổi chác. Tình Cha rất chân thật. Tình Cha rất mênh mông. Để 
con thấy rằng, dẫu có  tận hiến yêu Cha, tình  con cũng không thể nào cân xứng, con chỉ 
là người "tôi tớ vô-dụng chẳng đáng lấy công”.     

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12914 

Đoàn con kề vai tay trong tay Thắp Sáng Lửa Tin Yêu: 

 
Đoàn con đã về đây 

Kề vai tay trong tay 
Trao nhau niềm vui mới.        
Quyết xa lìa tăm tối 
Dâng thế giới tiêu điều,     
Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
 
Chúa ơi Xin cho chúng con ngọn lửa 
Bầy chiên chúng con không còn tan nữa 
Chúng con chia nhau Lửa sáng Thánh Linh 
Ngụt bốc thương yêu chan chứa ân tình 
 
Lệ dâng kiếp lầm than,  
Sầu đong đau ly tan 
Bao căm thù tranh chấp  
Chúng con nguyện dâng tất 
Dâng thế giới tiêu điều,      
Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
 
Đường Thánh Giá hiển vinh.   
Nguyện kiên trinh hy sinh 
Đem Tin Mừng gieo rắc.  
Chúng con cùng hiệp nhất 
 Dâng thế giới tiêu điều,      
Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
 
Lòng tín thác thành tâm.           
Niềm Tin Yêu xin dâng 
Dâng Cha hằng thương xót,            
Chúng con nguyền sống tốt 
Dâng thế giới tiêu điều,      
Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
 
Nhờ Mẹ thánh đồng trinh,  
Đoàn con đây quân binh 
Hăng say hồn đổi mới 
Vén mây mù che lối, 
Dâng thế giới tiêu điều,      
Thắp sáng Lửa Tin Yêu 
https://www.youtube.com/watch?v=B-5RlJl826A&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=29 

Ben. Đỗ Quang-Vinh 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=12914
https://www.youtube.com/watch?v=B-5RlJl826A&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=29

