
 

                                                                             

 

CHỈ CÓ KẺ NGOẠI 

BANG NÀY SAO? 

 

 
 
Nhà thần học Brasil Leonardo Boff kể lại cuộc đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma thế này: 
 
Trong một cuộc trao đổi về tôn giáo với đức Đạt Lai Lạt Ma mà tôi được tham dự. Với chút 
tò mò và hóm hỉnh, tôi hỏi ngài một câu: 

“Theo ngài, đâu là tôn giáo tốt nhất ?” 
 

Tôi nghĩ ông sẽ nói: “Phật Giáo Tây Tạng” hay “Tôn giáo Á Đông cựu trào hơn Kitô giáo” 
Ông từ tốn mỉm cười nhìn vào mắt tôi và nói: 

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa ta đến gần Thượng Đế, tôn giáo làm ta trở nên 
tốt hơn.” 
 

Hơi bối rối tôi hỏi tiếp : “Thế nào là làm cho ta tốt hơn ?” 
Ông đáp:  

“Bất cứ cái gì làm bạn cảm thông hơn, nhậy bén hơn, thanh thoát hơn, yêu thương 
hơn, nhân bản hơn, trách nhiệm hơn, và sống tốt hơn.” “Tôn giáo giúp bạn như thế 
là tôn giáo tốt nhất.” 
 

Tôi thinh lặng ngẫm nghĩ, ông tiếp : 
“Bạn ơi, tôi không thắc mắc bạn theo đạo nào? bạn có tín ngưỡng hay không?” 
“Điều thực sự quan trọng với tôi là cách bạn ứng xử trước uy lực, trong gia đình, 
trong công việc, ở trong cộng đồng, cũng như với thế giới.” “Nên nhớ, thế giới luôn 
phản ảnh điều ta hành động hoặc suy tư.” “Quy luật của hành động và ứng xử 
không theo quy luật vật lý, mà dựa trên mối tương quan nhân vị. Nếu làm điều 
lành, tôi sẽ hưởng điều lành, làm điều xấu tôi sẽ nhận hậu quả xấu.”  “Điều cha 
ông dạy chúng ta luôn luôn là điều đúng. Bạn sẽ có điều bạn mong muốn cho 
người khác. Sống hạnh phúc không lệ thuộc định mệnh mà tùy thuộc vào chọn 
lựa.” 

 
Cuối cùng ông nói: 

“Hãy cẩn thận trong suy nghĩ vì nó sẽ thành Lời nói. 
Hãy cẩn thận trong lời nói vì nó sẽ thành Hành động. 
Hãy cẩn thận trong hành động vì nó sẽ thành Tập quán. 
Hãy cẩn thận trong tập quán vì nó sẽ thành Tính cách. 
Hãy cẩn thận trong tính cách vì nó sẽ thành Vận mệnh, 



và vận mệnh chính là cuộc sống của bạn”, 
vì …Không có tín ngưỡng nào cao hơn Chân Lý 

Cũng nói về vấn đề, tôn giáo nào tốt? Mahatma Gandhi từng bày tỏ quan điểm rằng ông 
rất ngưỡng mộ những giá trị cốt lõi của đạo Thiên Chúa, đặc biệt là những lời dạy của Chúa 
Giêsu về tình yêu thương và lòng khoan dung. Ông thấm đậm sâu sắc bài học tám mối phúc 
thật Chúa dạy trên núi. Lòng ngưỡng mộ ấy cho ông niềm tin làm cơ bản để ông hồi 
sinh tổ quốc Ấn Độ của ông trong chính sách ôn hoà bất bạo động: Ông đã Sống Đức 
Tin. Tuy nhiên, ông cũng từng nói rằng ông không phải là người theo đạo Thiên Chúa, bởi 
ông cảm thấy cách mà một số người Công giáo thực hành đức tin không phản ánh đúng 
tinh thần của những lời dạy này. Bày tỏ sự thất vọng về những hành động không nhất quán 
giữa lời nói và việc làm của một số tín đồ Thiên Chúa giáo mà ông từng chứng kiến, ông 
nói, nghe mà thật xót xa: "Tôi thích Chúa Giêsu của các bạn, nhưng tôi không thích những 
người theo Chúa Giêsu của các bạn."  

I- SỐNG ĐỨC TIN LÀ YÊU CẦU CƠ BẢN NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI CÓ 

“Đưa ta đến gần Thượng Đế, làm ta trở nên tốt hơn.” nên “thấm đậm sâu sắc bài học tám 
mối phúc thật Chúa dạy trên núi”. Vì vậy mà “thất vọng về những hành động không nhất 
quán giữa lời nói và việc làm của một số tín đồ Thiên Chúa giáo”. Những câu nói thật 
đáng suy ngẫm. Những người tuy mang danh hiệu là người Công Giáo nhưng không phải 
là người Kitô hữu sống Đức Tin, vì Đức Tin của họ đã chết. Thế nào là người sống đức 
tin? Chính là người nhận ra và Tin vào Chân Lý, nhưng niềm tin ấy phải thực sự thể 
hiện ra bằng Hành động. Những người Công Giáo làm Mahatma Gandhi thất vọng khác 
nào là những kẻ phong hủi “có đạo” được Chúa chữa lành rồi vỗ ơn quay mặt biến mất, 
chỉ còn lại một kẻ “ngoại đạo” đến phủ phục cảm tạ Chúa, được Thánh Luca trình thuật 
trong Tin Mừng: 

“Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và 
Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang 
đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương 
xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình 
diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một 
người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, 
lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa 
Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. 
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được 
lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh 
Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy 
rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa 
ngươi”. (Lc 17, 11-19) 

Người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, nghe người Do Thái lạ mặt giảng về nước Hằng 
Sống nhận ra: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ”, tức thì bỏ vò nước tại 
chỗ chạy về báo cho dân làng. Dân làng người Samari chạy đến gặp Chúa Giêsu, mời Chúa 
vào làng và ở lại dạy dỗ họ.  

Người Samari thấy người kẻ hoạn nạn bị cướp đả thương, thì dừng lại để săn sóc, trong khi 
thầy tư tế, thầy Lêvi thấy thế lại bỏ mặc làm lơ. 



Những người hảo tâm ấy đều là người ngoại đạo cả. Việc làm của họ là hành động của 
người đã “tiếp cận Thượng Đế, nhận ra Chân Lý”, là gương mẫu “thấm đậm sâu sắc bài học 
tám mối thật Chúa dạy trên núi” .  

Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với người phong hủi ngoại đạo được chữa lành: 
“Ngươi hãy đứng dậy về đi, LÒNG TIN của anh đã cứu chữa anh.” Chính nhờ lòng tin “nhận 
biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel”,  mà viên 
quan lãnh binh của vua xứ Syria được chữa sạnh, không những “tự nhận là đầy tớ của ngôn 
sứ“,  mà còn xin “được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được” đem về xứ sở. Mang ơi 
bao đất về quê nhà là vì ông muốn chọn nơi đó làm quê hương, nơi có Thổ Thần là Thiên 

Chúa, ông không muốn mất mối liên kết thiện hảo với dân sống trên đất nầy. 

Trong BÀI ĐỌC I sách Các Vua trình thuật:  

“Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, 
xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa 
dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được 
sạch. 

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến 
nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết 
không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở 
Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”. 

Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt 
Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, nhưng tiên 
tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông 
ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai 
con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng 
dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”.(2 
V 5, 14-17) 

II- SỐNG ĐỨC TIN ĐÒI HỎI CAN ĐẢM, NHẪN NẠI, TRUNG THÀNH VÀ QUẢNG ĐẠI   

* Người sống đức tin không sợ hãi, cho dù thế giới có thể đầy rẫy những lo âu, 
nhưng người tin Chúa không nên sợ hãi, bởi vì họ đã được ban tặng một món quà quý giá 
là Nước Trời. Đó là lời mời gọi sống trong niềm tin và sự an bình, cho biết rằng họ được 
quan tâm và che chở. "Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha của anh em đã vui lòng ban 
Nước Trời cho anh em." (Luca 12:32). Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac , 
hoiến tế con một mình không do dự đắn đo.  

* Người sống Đức tin truyền cảm hứng để họ sống vì người khác, để yêu 
thương, cho đi mà không cầu đền đáp. Sự quảng đại không chỉ là vật chất, mà còn là sự 
kiên nhẫn, sự tha thứ, lòng cảm thông và thời gian dành cho những người cần được sẻ chia. 
Chúa Giêsu nói: “Người giàu có khó vào Nước Trời”. Thánh Mác-cô kể: “Đức Giê-su vừa lên 
đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân 
lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói 
tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều 
răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy 
thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở 
nhỏ.” Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ 



thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một 
kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu 
bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn 
đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các 
môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó 
biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông 
lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn 
thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa 
thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mác 10:17–27) 

* Người sống đức tin tỉnh thức như người tôi tớ sẵn sàng đợi chủ. Anh ta “thắt 
lưng cho gọn và đèn cháy sáng trong tay đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì 
mở ngay cho chủ", vì không biết chủ sẽ trở về lúc nào. Anh ta với tinh thần trách nhiệm 
cao, vẫn vững niềm tin và luôn sẵn sàng. Anh ta kiên trì đợi chủ, dù phải thức trăng đêm 
vẫn chịu đựng, vì trung thành với chủ, như lời Thánh Phaolô Tông đồ trong BÀI ĐỌC 
II: “Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô”. 

“Con thân mến,  
con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết 
sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải 
đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của 
Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những 
kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang 
trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng 
chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên 
tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu 
chúng ta chối bỏ Người, thì  Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. 
Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người 
không thể chối bỏ chính mình Người. (2 Tm 2, 8-13) 

III-LỜI NGUYỆN 

Vinh danh Thiên Chúa uy quyền! 
Con xin làm bánh tinh tuyền không men. 
Dầu cho trĩu nặng đêm đen, 
Ngài cho Thánh Giá cất lên nhẹ nhàng. 
Dầu cho dông tố phũ phàng, 
Ngài cho Thánh Giá huy hoàng trổ hoa. 
Nhờ Ngài, con sẽ Vượt Qua, 
Phục sinh trong Lửa thăng hoa Thánh Thần. 
 

Lạy Chúa từ nhân, 
Con là kẻ phong cùi tội lỗi, con chẳng dám như chín tên kia được Chúa thi ân giáng 

phúc mà quay mặt bó Chúa mất tăm. Xin cho con biết “đến sấp mình dưới chân Chúa và 
tạ ơn Chúa, như người xứ Samaria”  xưa.  

Hợp cùng cộng đoàn ĐÁP CA Thánh Vịnh con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ, ngợi 
khen TÁN TỤNG TÌNH CHA: 

[1]  Hãy hát lên mừng Chúa bài ca mới! 

Người đã làm bao vĩ đại kỳ công. 

Kìa! Người cứu vớt, chìa bàn tay phải, 



Giang tay chí thánh, Người cúi đỡ nâng. 

[2-3] Người đã biểu dương trước mặt muôn dân, 

Ơn Người cứu độ và đức công chính. 

Người nhớ lại ân tình, lòng trung tín 

Vốn đã dành cho nhà Ít-ra-en. 

Địa cầu hết thảy đã xem, 

Thấy ơn cứu độ Người làm cho ta. 

[4-6] Trần hoàn hãy trổi đàn ca, 

Reo hò, mừng hát, tung hô Chúa Trời! 

Hãy ca lên theo điệu đàn chơi vơi dìu dặt, 

Tấu đàn cầm cho tiếng nhạc réo rắt du dương, 

Thổi kèn vang, rúc tù và cho cao vút, 

Tung hô mừng và chúc tụng Đấng Quân Vương!  

(Tv 98) 
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13065 

 

Hỡi thác cao, sông núi, gió ngàn! 
Cất tiếng lên vang khắp trần gian, 
Xin Nước Cha thịnh hưng bền vững 
Danh Người luôn sáng tỏ tràn lan. 
Hỡi thế nhân cao tiếng tán tụng 
Chúa chí khoan, lân tuất, từ nhân, 
Cha chí nhân toàn năng, hằng sống 
Cảm tạ Cha xuống muôn hồng ân. 
 
Cha yêu con không bờ không bến, 
Con trốn Cha để Cha ngóng chờ, 
Cha đợi con mà con không đến, 
Con để Cha đành đứng chơ vơ. 
Con dâng Cha tâm tình yêu mến, 
Xin xoá tội hồn con nhớp nhơ, 
Con từ nay thành tâm xác tín: 
Chỉ có Chúa là Chúa là Cha. 
 
Con hân hoan mang nặng thập giá,  
Thập giá con trổ muôn đóa hoa, 
Hoa lòng con, niềm tin sắt đá  
Hoa tình mến, toả ngát hương xa 
Cha yêu con sao trời khôn tả, 
Con lắng nghe lời Cha thiết tha, 
Ôi, tình Cha, tình Cha vô giá! 
Con ngây ngất cạn uống tình Cha. 
https://www.youtube.com/watch?v=waACVOyKa3A&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=3 
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https://www.youtube.com/watch?v=waACVOyKa3A&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=3

