
    

 

CON SẴN SÀNG MONG CHÚA ĐẾN 

 

 

 

Kinh Thánh có lời chép: “Đêm đã tàn, ngày gần đến. Vậy anh em hãy bỏ những việc 
làm tối tăm mà mặc lấy khí giới ánh sáng.” (Rm 13,12)  
 
Mùa Vọng bắt đầu như một lời thì thầm trong đêm: “Hãy tỉnh thức”. Không phải là 

tiếng gọi nào, nhưng là lời mời nhẹ nhàng, sâu lắng, như tiếng chân của Chúa đang 
đến gần. Trong bóng tối của thế gian, chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng, trở 
thành người canh thức, người chờ đợi với niềm hy vọng. 
 
Chuyện kể rằng: Ở một tu viện cổ trên núi, có một người gác cổng già. Mỗi sáng, ông 
mở cánh cửa lớn của tu viện, quét sạch lối vào, đặt một bó hoa nhỏ bên bậc thềm, rồi 

ngồi yên lặng chờ.  
 
Khách hành hương hỏi: “Ông chờ ai vậy?” Ông đáp: “Tôi không biết. Nhưng tôi được 
giao nhiệm vụ mở cửa mỗi ngày, vì có thể hôm nay là ngày Chúa đến.”  
 
Nhiều năm trôi qua, không ai thấy Chúa đến. Nhưng người gác cổng vẫn mở cửa, vẫn 

đặt hoa, vẫn ngồi chờ, như một nghi thức thầm lặng của niềm tin. Một ngày kia, một 
người lữ hành nghèo khổ đến, mệt mỏi và đói khát. Người gác cổng mời vào, rửa 
chân, dâng bánh, và nói: “Tôi đã chờ ông.”  
 
Người lữ hành mỉm cười: “Ta biết. Ta là Đấng ông vẫn chờ.” 
 

Mùa Vọng là thời gian mở cửa lòng mình, không phải vì biết chắc ngày Chúa đến, mà 
vì sống như thể hôm nay là ngày ấy. Như người gác cổng kia, chúng ta cũng được mời 
gọi sống tỉnh thức: dọn sạch lối vào tâm hồn, đặt bó hoa của yêu thương, và kiên tâm 
dũng cảm ngồi chờ với niềm tin. Vì Chúa có thể đến trong hình hài của người nghèo, 
người đau khổ, người lữ hành, và chỉ ai sẵn sàng mới nhận ra Ngài. 

 
Vâng, Lạy Chúa,  
Con vẫn Tỉnh Thức, Hy Vọng, Dũng Cảm. Vì CON SẴN SÀNG MONG CHÚA ĐẾN   

I- TỈNH THỨC GIỮA BIẾN ĐỘNG  

Con tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 13,33-37), Chúa 
Giêsu nói: “Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời gian ấy đến.” 



“Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những 

điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân 
tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn 
chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung 
chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến 
đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy 
đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con 

đã gần đến. 
  
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say 
sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như 
chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy 
tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy 
đến và đứng vững trước mặt Con Người!” (Lc 21, 25-28, 34-36) 

Tỉnh thức không chỉ là mở mắt, mà là mở lòng. Là sống mỗi ngày như thể hôm nay Chúa 
sẽ đến. Là không để tâm hồn ngủ quên trong thói quen, trong lo toan, trong mỏi mệt. Tỉnh 
thức là giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng, như người đầy tớ chờ chủ về, như người 
mẹ thức đêm chờ con trở về. 

Có một em bé mỗi tối đều thắp một ngọn đèn nhỏ trước cửa nhà. Khi được hỏi vì sao, em 
trả lời: “Con không biết khi nào Cha về, nhưng con muốn Cha thấy ánh sáng và biết rằng 
con đang chờ.” 

Đó là hình ảnh của tâm hồn tỉnh thức. Không biết giờ, không biết ngày, nhưng luôn sẵn 
sàng. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời cầu nguyện, mỗi việc tốt là một ngọn đèn nhỏ 
thắp lên để Chúa thấy rằng ta đang chờ. 

Mùa Vọng không phải là thời gian thụ động. Chờ đợi Chúa không phải là ngồi yên, mà là 
sống tích cực. Là hoán cải, là tha thứ, là phục vụ. Là làm cho thế giới này - dù chỉ là một 
góc nhỏ - trở nên sáng hơn, ấm hơn, thật hơn. 

“Con sẵn sàng” không phải là một cảm xúc, mà là một quyết định. Là chọn sống mỗi ngày 
như một lời đáp lại tình yêu của Chúa. Thế giới hôm nay cũng đầy những “dấu lạ” như trong 
Tin Mừng: thiên tai, chiến tranh, khủng hoảng, bất an. Nhưng thay vì sợ hãi, người tín hữu 
được mời gọi tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là lo lắng, mà là sống trong ánh sáng, giữ cho 
tâm hồn không ra nặng nề vì hưởng thụ, lo toan hay mê ngủ. 

Con vẫn “Chong đèn con vẫn năm canh đợi chờ” . Con vẫn tỉnh thức, không để bóng tối 
làm tắt ngọn đèn đức tin. 

II- HY VỌNG TRONG CHỜ ĐỢI  

Con hy vọng cơhờ đợi vì chồi công chính đang nảy mầm  như lời ngôn sứ Giêrêmia loan 
báo trong Bài Đọc I: “Ta sẽ làm nảy sinh cho Ða-vít một chồi công chính”: 
 

“Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo 
về nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa. Trong những ngày đó và trong thời gian 
đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ða-vít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử 
và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giu-đa sẽ được 



cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi 
Ngài: “Thiên  Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”. (Gr 33, 14-16) 

Giữa mùa đông lạnh giá, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm làm nảy mầm ơn cứu độ. Chồi 
Công Chính là hình ảnh của Đức Kitô, Đấng đến để chữa lành, để thiết lập công lý và bình 
an. Nhưng để mầm mọc lên, đất phải mềm, phải được chăm sóc. 

 “Dầu sương nặng trĩu đầu cành, chong đèn con vẫn năm canh đợi chờ.” Con không để lòng 
con khô héo, giữ lòng mềm mỏng, khiêm nhường, sẵn sàng hoán cải để sẵn sàng đón mầm 
sống mới. Con gieo những hành động yêu thương như người làm vườn gieo hạt để Chồi 
Công Chính có thể mọc lên trong đời sống. 

III- DŨNG CẢM TRONG TÌNH YÊU SỐNG ĐỜI NGÔN SỨ 

Con sẵn lòng dũng cảm. sống đời ngôn sứ như lời Thánh Phao-lô dạy trong Bài Đọc II gửi 

tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: “Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Ki-tô đến.” 

“Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy 
lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối 
với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, 
không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong 

ngày Ðức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các 
Thánh. Amen. 
 
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giê-
su điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống 
thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em 

cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh 
Chúa Giê-su đã ban cho anh em”. (1 Tx 3, 12 – 4, 2) 

Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi, mà là sống yêu thương, can đảm, và trung tín. Là dám sống 
khác với thế gian, dám làm chứng cho Tin Mừng, dám đứng vững khi bị thử thách. Vì vậy 
con “Quyết làm ngôn sứ chẳng ngơi, truyền rao lời Chúa rạng ngời Nước Cha”, “Dẫu phải 
khốn khổ đọa đày tả tơi…”, nhưng lòng con vẫn sắt son, vẫn trung thành. Tâm Hồn con sẽ 
là Thánh Điện, tòa ngai, để Ngài thống trị cuộc đời con ”, như người gác cổng mở cửa mỗi 
ngày, như bà cụ thắp đèn mỗi đêm.  

“Lạy Chúa, con sẵn sàng. Xin hãy đến. Xin hãy ngự vào tâm hồn con, để con trở thành ánh 
sáng giữa đêm, thành ngôn sứ giữa đời, thành thánh điện cho tình yêu Ngài ngự trị.” 

IV- LỜI NGUYỆN  

Lạy Chúa, 
Xin cho Hội Thánh luôn là ngọn đèn cháy sáng giữa thế gian — biết tỉnh thức, loan báo Tin Mừng 

và dẫn dắt nhân loại đến với ánh sáng cứu độ. 

Xin cho các nhà lãnh đạo biết gieo mầm công lý và hòa bình — như Chồi Công Chính mà Chúa 
đã hứa ban cho nhân loại.  

xin cho những người đang sống trong lo âu, bệnh tật, khốn khó — biết rằng giờ cứu rỗi đã gần, 
và luôn hy vọng vào tình yêu của Ngài. 



xin cho giới trẻ và thiếu nhi trong cộng đoàn biết sống tỉnh thức — giữ tâm hồn trong sạch, và 

sẵn sàng đón Chúa bằng đời sống yêu thương. 
xin cho mỗi người chúng con biết sống như ngôn sứ giữa đời — dũng cảm làm chứng cho sự 

thật, và trung tín trong đức tin. 

 
Lạy Chúa Giêsu, 

Xin cho chúng con biết tỉnh thức. Xin cho tâm hồn chúng con luôn cháy sáng trong đức tin, hy vọng 

và tình yêu. Xin cho con sống đức tin bền vững không rời xa đường Chúa nữa 

Xin cho con đức khôn ngoan như người quản lý trung tín của Chúa. 

Xin cho con quảng đại mở rộng cửa đón tha nhân. 

Xin cho con biết tích luỹ của cải quý trân Nước Trời. 
Xin cho con tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi đón rước Ngài. 

Con vào bệ kiến Thiên Ngai, 
Hồn con gội ánh rạng ngời vinh quang.  
 

Chúa ơi, con vẫn sẵn sàng, 
Dầu cho năm tháng nhuốm vàng tuổi xanh. 
Dầu sương nặng trĩu đầu cành, 
Chong đèn con vẫn năm canh đợi chờ 

Nữa khi Chúa đến như mơ 

Nhà con vẫn mới không dơ chút nào. 
Chúa ơi, xin hãy ngự vào 

Hồn con mong Chúa dạt dào Tin Yêu. 
 

Quỷ ma ve vãn sáng chiều, 
Con luôn cảnh giác chẳng xiêu ngã lòng. 

Hồn con vẫn giữ sạch trong, 
Vì con thao thức hằng mong đợi Ngài, 

Hồn con thánh điện toà ngai, 

Xin Ngài thống trị cuộc đời con đây. 
Có Ngài chỉ bảo đường ngay, 

Hồn con đổi mới, được Ngài sửa sang. 
 

Lòng con vui sướng vô cùng, 
Con tin cậy mến tận trung suốt đời. 

Lòng con son sắt chẳng phai, 
Nguyện theo chân Chúa triển khai lời Ngài. 

Lòng con quyết chẳng đổi thay. 
Dẫu phải khốn khổ đoạ đày tả tơi. 

Quyết làm ngôn sứ chẳng ngơi, 
Truyên rao lời Chúa rạng ngời Nước Cha. 
 

Từ nay con sẽ yên lòng, 

Con không lạc nữa rày không hãi hùng. 
Dù cho giông tố chuyển rung, 

Vì con có Chúa thuyền không sợ nhào. 
Màn đêm cả một trời sao, 

Có Ngài bên cạnh lẽ nào Ngài buông. 

Cúi xin Chúa rủ tình thương, 

Vì con đã quyết theo đường Chúa đi. 
https://www.youtube.com/watch?v=c1a5tvrUIWk&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=2   

Ben. Đỗ Quang-Vinh 

https://www.youtube.com/watch?v=c1a5tvrUIWk&list=PLwArpSZK-r6cUX4tVOFyqd0FRYBvJrFO4&index=2

